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Historie Emmaus Parochie  

 

De voormalige R.K. Emmaus Parochie is ontstaan uit een fusie van de vier 

voormalige parochies Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, De H. Pius 

X, Onze Lieve Vrouw van het Allerheiligst Sacrament en de H.H. Antonius en 

Lodewijk. Deze fusie is in 1995 afgerond.  

 

De eerste jaren werd geen tijd besteed aan het vinden van andere bestemmingen 

voor de desbetreffende vier kerkgebouwen. Vanaf januari 2000 kreeg het Bisdom 

Rotterdam van het toenmalige parochiebestuur de volmacht om voor de vier 

kerkgebouwen een andere bestemming te zoeken. Het parochiebestuur had besloten 

de locatie aan de Leyweg te benoemen tot centrale hoofdlocatie voor de R.K. 

Emmaus Parochie, met daarnaast in Bouwlust/Vrederust en Moerwijk een 

steunpunt voor parochiële activiteiten waar parochianen ook terecht konden. 

 

De voormalige kerkgebouwen in Bouwlust en Vrederust werden verkocht. Door 

deze verkoop werd het financieel mogelijk om een plan te maken voor een 

nieuwbouw kerk op de locatie Leyweg. Het toenmalige parochiebestuur had het 

liefst een nieuw en kleiner kerkgebouw gerealiseerd bij de Genemuidenstraat/hoek 

Leyweg. Dit bleek stedenbouwkundig niet mogelijk. Vervolgens werd er van de 

huidige kerk aan de Leyweg een herinrichtingsplan gemaakt. Dit plan was financieel 

niet haalbaar. Hierop werd een nieuwbouwplan ontwikkeld op het huidige 

kerkplein met de gedachte het huidige kerkgebouw met pastorie na de nieuwbouw 

te slopen. 

 

Op het moment dat het Architectenbureau Royal Haskoning uit Rotterdam het 

nieuwbouwplan met de gemeente Den Haag ging bespreken, kwam een nieuwe kink 

in de kabel. De Gemeentelijke Dienst Monumentenzorg had tussentijds het huidige 

kerkgebouw aan de Leyweg op de gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst 

vanwege het grootste glas-in-lood-kunstwerk van Europa. Nieuwbouw op het 

kerkplein en sloop huidige gebouw waren vanaf dat moment dus niet meer mogelijk. 

 

Op 1 juni 2004 kreeg Architectenbureau Royal Haskoning van het parochiebestuur 

de opdracht een eerder ontworpen plan opnieuw te ontwikkelen.. In deze plannen 

moest het één en ander geschrapt worden om binnen het bouwbudget te blijven. De 

buitenschil van het gebouw was ook aan renovatie toe. Door het plaatsen van het 

kerkgebouw aan de Leyweg op de Monumentenlijst van de gemeente Den Haag was 

een goed overleg ontstaan met deze dienst. Dit resulteerde in een aanzienlijke 

subsidie van de Gemeentelijke Dienst Monumentenzorg aan onze parochie. Hiermee 

konden we de buitenzijde van het gebouw een goede opknapbeurt geven met 

nieuwe dakbedekkingen, reparatie betonrot en schilderwerk. 

 



4 
 

Huidige Emmauskerk 
 
Bij het uitwerken van de plannen bleek dat het kerkplein aan de Leyweg een 
nadrukkelijke uitstraling heeft naar het winkelcentrum Leyweg. Dit is mede de reden 
om bij de reorganisatie van de parochie voor de locatie Leyweg midden tussen het 
winkelende publiek te kiezen. De ervaring leert dat met name op dinsdag (marktdag 
Leyweg) veel mensen tijdens het winkelen de kerk bezoeken om even in alle rust in 
deze prachtige kerk te bidden en/of een kaarsje aan te steken.  
 
De nieuw ingerichte kerk heeft een bijzondere metamorfose ondergaan. Naast het 
compleet vernieuwen van alle installaties is er een nieuw liturgisch centrum 
gecreëerd. Het nieuwe centrum is ten opzichte van de oude situatie een kwartslag 
gedraaid. Hierdoor was het mogelijk een intieme kleinere kerkruimte te maken met 
350 zitplaatsen. De plaatsing van het priesterkoor onder de prachtige glas-in-lood-
ramen geeft een bijzonder spiritueel gevoel. 
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Naast het liturgisch centrum is een parochiezaal gecreëerd die door middel van 
schuifwanden bij het liturgisch centrum kan worden gevoegd. Zo is het mogelijk de 
capaciteit van het liturgisch centrum te vergroten voor bijzondere vieringen op 
hoogtijdagen. 
Naast de hoofdentree is een nieuwe Mariakapel gemaakt. In deze kapel staat een 
prachtig Mariabeeldje geflankeerd door twee engelen. Ook vanaf de buitenzijde aan 
het kerkplein is zicht op dit beeldengroepje, door een speciaal ontworpen raam in de 
gevel.  
 
Alle nevenruimten die in de oude situatie in de oude pastorie waren gehuisvest, zijn 
ook ondergebracht in de nieuwe kerk. Zo zijn er in de zijbeuken een nieuwe 
dagkapel, koffieruimte met winkeltje, stilteruimte, sacristie, parochiebureau en 
vergaderruimte gemaakt.  
 
Het hele traject heeft zo’n zeven jaar in beslag genomen. Het heeft nu wel 
geresulteerd in een compleet nieuw en eigentijds Rooms Katholiek kerkgebouw dat 
een hoge monumentale waarde heeft en dat zeer uitnodigend is voor de parochianen 
uit Den Haag Zuid West. Het gebouw heeft een mix van moderne en klassieke 
aspecten die zorgen voor spirituele devotie die bij binnentreden direct wordt 
ervaren. 
 
Hieruit blijkt dat de beide architecten Mari Baauw en René Olivier van Royal 
Haskoning geslaagd zijn in hun opdracht. Na de herinrichting van de kerk resten 
nog het opknappen van de klokkentoren en het herinrichten van het kerkplein. Bij de 
uitwerking van deze werkzaamheden is de gemeente Den Haag nauw betrokken. 

Op zondag 28 mei 2006 is de voormalige R.K. H.H. Antonius en Lodewijkkerk aan de 
Leyweg 930 in Den Haag na de volledige bouwkundige en installatietechnische 
ingreep opnieuw in gebruik genomen. 

Op 1 januari 2012 is de R.K. Parochie de Vier Evangelisten ontstaan. De 
geloofsgemeenschap Emmaus met de kerk aan de Leyweg is één van de vier 
geloofsgemeenschappen van deze nieuwe parochie.  
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Mariakapel  

Deze ruimte biedt gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij de afbeelding van 
Maria. Ook bloemen zijn er altijd te vinden. Het aansteken van kaarsen is een zeer 
oud religieus gebruik. Door het ontsteken van licht wordt de duisternis niet alleen 
letterlijk maar ook symbolisch verdreven. In christelijke zin wordt met een 
aangestoken kaars het licht van Christus verbeeld, die duisternis en dood overwon. 
Men steekt een lichtje aan als roep om bijstand, als uitdrukking van dankbaarheid, of 
ter nagedachtenis van een overledene. De aangestoken kaarsjes houden de intentie 
levend waarmee ze zijn aangestoken. Bloemen zijn in de Bijbel symbool voor de 
vergankelijkheid van alles wat leeft, maar ook een teken van Gods toewijding aan 
mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vanaf de twaalfde eeuw zijn in de lofzangen en litanieën van Maria enkele titels aan 
de Heilige Maagd toegekend die hun nauwe band met de eeuwige Wijsheid tot 
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uitdrukking brengen: moeder van wijsheid, bron van wijsheid, huis van wijsheid, 
zetel van wijsheid; daarvan is Sedes Sapientiae (= 'zetel van wijsheid') het meest 
verspreid. Onder deze titel wordt tegelijkertijd de moederlijke taak van de heilige 
maagd Maria herdacht, haar koninklijke waardigheid en ook haar uitnemende 
wijsheid en verstandigheid in de aangelegenheden van God:  

• Haar moederlijke taak: door het wonder van het mysterie van de 

menswording verbleef immers de Wijsheid van de Vader in de zuivere schoot 

van de maagd Maria; 

 

• Haar koninklijke waardigheid: het Kind dat op de knieën van zijn moeder zit, 

is de messiaanse koning, die 'zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden', 

aan wie 'God de Heer de troon van zijn Vader David zal schenken' en 'Hij zal 

koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal 

geen einde komen' (Lc. 1, 32 - 33; vgl. Jes. 9, 6- 7); de Koning naar wie de 

Wijzen van verre zijn gekomen en die Hem aanbaden en koninklijke 

geschenken hebben aangeboden, toen zij Hem met zijn moeder hadden 

gevonden (vgl. Mt. 2, 1-12); 

 

• Haar wijsheid en verstandigheid: want de heilige Maria verschijnt in het 

evangelie als de 'wijze maagd' die het beste deel heeft gekozen (vgl. Lc. 10, 42). 

Het Mariabeeldje wordt ook wel "Maria te Emmaus" genoemd. Was het niet 

Jezus zelf die door de Emmausgangers werd herkend aan het breken van het 

brood? Zo zien wij in deze kapel Maria, als beeld van die leerlingen, als beeld 

van de kerk, haar kind Jezus presenteren aan hen die Hem zoeken in gebroken 

Brood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht tegenover haar wordt ons 
blikveld naar buiten gericht, de 
wereld in, via de hagioscoop. Ons 
blikveld wordt vergezeld door twee 
engelen met de tekst uit Joh.1,51: 
"gij zult de hemel open zien en de 
engelen Gods zien opstijgen en 
neerdalen in dienst van de 
Mensenzoon." Vanaf het kerkplein 
heeft iedereen dag en nacht via de 
hagioscoop direct zicht op de 
Moeder Gods. 
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Antoniuskapel 
 
De heilige Antonius van Padua is in de Antoniuskapel afgebeeld in gerond reliëf, 
passend in de nis. Het reliëf is in 1960 vervaardigd uit terracotta naar een ontwerp 
van Eugène Laudy. 
 
Antonius is één van de meest populaire heiligen. Hij is hier vermoedelijk afgebeeld 
als kerkleraar, een status die hem door de Kerk was verleend in 1946, ruim 700 jaar 
na zijn dood. De bebouwing op de achtergrond van de voorstelling stelt 
vermoedelijk de Italiaanse stad Padua voor, waar Antonius in 1231 stierf. Deze 
Franciscaanse priester leefde in de twaalfde eeuw. Hij is vooral bekend als degene 
die je kunt aanroepen als je iets hebt verloren: “Heilige Antonius, beste vrind, maak 
dat ik alstublieft ..., terugvind.” 
 
Maar wat kan er zoal verloren gaan? Waarden als eerlijkheid, een gevoel van 
verbondenheid, soberheid, eenvoud. Veel mensen zoeken weer naar stilte, naar frisse 
lucht, helder water. Zelfs je ziel kun je soms kwijt zijn... 
 
Maar Antonius is meer dan een gebruiksheilige. Hij leefde aan het begin van de 
dertiende eeuw en was bekend om zijn preken. Ontelbaren heeft hij getroost, 
bemoedigd en de weg van de blijde boodschap gewezen. Zijn genadegave was het, 
voor de mensen de juiste woorden te vinden om hét Woord te verstaan. 
 
Het verhaal gaat dat hij zo mooi preekte, dat zelfs de vissen kwamen luisteren. Hij 
preekte de liefde en durfde misstanden in de kerk en in de onderlinge verhouding 
van mensen omwille van de liefde aan te wijzen. In zijn preken stelde hij de 
schijnheiligheid van de rijke christenen aan de kaak. Hij ging met name tekeer tegen 
de woekerrentes die ze vroegen. Vooral die stellingname maakt zijn leven en persoon 
nog steeds actueel. Feestdag: 13 juni. 
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Dagkapel 

 

Het kruisbeeld tegen de achterwand van de dagkapel stond vroeger naast het 

hoogaltaar in de Pius X kerk. Aan de rechterkant van deze kapel bevindt zich een 

beeld van Jean-Marie Vianney, beter bekend als Pastoor van Ars (1786-1859). Hij was 

41 jaar lang parochiepriester in Ars-sur-Formans in Frankrijk. 

 

Deze eenvoudige boerenzoon leerde van zijn devote ouders bidden en de liefde voor 

de armen. Hij was een matige leerling, maar vanwege zijn vroomheid werd zijn 

priesterroeping niet betwijfeld. In februari 1818 kwam hij als pastoor naar Ars-sur-

Formans. Daar bracht hij velen door zijn preken, vroomheid en zijn roep van 

heiligheid tot geloof en boetvaardigheid. Hij bekommerde zich om de armen. Alles 

gaf hij weg. “Alles geven en niets houden”, was zijn devies. Uit heel Frankrijk 

kwamen mensen bij hem biechten en om raad vragen. 

 

Jean-Marie Vianney werd in 1905 zaligverklaard en benoemd tot patroonheilige van 

alle priesters in Frankrijk. In 1925 werd hij heiligverklaard en in 1929 uitgeroepen tot 

beschermheilige van alle parochiegeestelijken. Naar aanleiding van de 150ste 

gedenkdag van de geboorte van deze heilige, riep paus Benedictus in 2009 een ‘jaar 

van de priesters’ uit. Feestdag: 4 augustus. 
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Ikonen in de dagkapel 

 

H. Laurentius: diaken en martelaar 

Laurentius zou geboren zijn in Spanje en reeds op jonge leeftijd in Italië terecht 

gekomen zijn. Hij was de aartsdiaken van paus Sixtus II in Rome. Ten tijde van de 

vervolging door keizer Valerianus werden Laurentius en de andere diakens met de 

heilige vader gevangen genomen. Terwijl de anderen standrechtelijk om het leven 

werden gebracht, nam men Laurentius mee voor verhoring en foltering. Paus Sixtus 

was voor Laurentius niet alleen zijn meerdere, maar tevens zijn vaderlijke vriend en 

vooral een voorbeeld. Er is niet veel over Laurentius bekend, het meeste over hem 

steunt op legendes. Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, 

waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de vierde eeuw was zijn 

verering in de gehele kerk verbreid. Laurentius is de derde patroon van de stad 

Rome. Hij wordt vereerd als patroon van de armen alsook de bibliothecarissen, 

omdat hem als diaken de zorg voor de boeken was opgedragen. De basiliek San 

Lorenzo in Rome is aan hem toegewijd. Daar ligt hij, samen met diaken Stefanus 

begraven. 

 

Tijdens de terechtstelling van Paus Sixtus II liep Laurentius wenend met hem mee en 

riep; "Waar gaat u heen, zonder uw zoon, vader?" De paus troostte zijn aartsdiaken 

en voorspelde hem zijn eigen terechtstelling als martelaar. Hij gaf Laurentius nog de 

opdracht de gehele kerkschat onder de armen te verdelen. Na de moord op paus 

Sixtus II maakte keizer Valerius aanspraak op de kerkelijke schatten en beval 

Laurentius de schatten te brengen. Hij kreeg drie dagen bedenktijd. In deze tijd 

verdeelde hij de goederen onder de armen van de stad Rome en bracht alle 

noodlijdenden van de stad op de derde dag voor keizer Valerius. Hij bevestigde dat 

alle ware schatten van de kerk voor de keizer stonden. De keizer ontstak in toorn en 

liet Laurentius vastnemen en ter dood veroordelen. Men sloeg hem met loden kogels 

en legde hem tussen een rooster op het vuur. Zijn sterfdag was op 10 augustus 258. 

Paus Leo I de Grote heeft over Laurentius eens gezegd; "het vuur dat in hem 

brandde, heeft hem geholpen het vuur van het martelaarschap te doorstaan".     

Laurentius is de patroonheilige van ons bisdom Rotterdam. Feestdag: 10 augustus 

 

H. Petrus Canisius: priester en kerkleraar 

Peter Canisius werd op 8 mei 1521 te Nijmegen geboren. Hij was de zoon van de 

burgemeester van deze stad. Hij studeerde in Keulen alwaar de Jezuïetenorde de 

eerste vestiging buiten Frankrijk stichtte. De orde van Ignatius van Loyola werd voor 

Petrus het middelpunt van zijn leven. Hier vond de geleerde filosofiedoctor 

wetenschap en apostolische bezigheden in harmonie verenigd.  

 

Hij was de achtste Jezuïet toen hij in 1549 geprofest werd. Híj heeft zich ingezet voor 

het behoud en de vernieuwing van het katholiek geloof. In woord en geschrift werd 

hij een alom gewaardeerd persoon. Hij was de pauselijke theoloog tijdens het concilie 



12 
 

van Trente (1545 – 1564), universiteitsrector en theologieprofessor in Ingalstadt, 

dompredikant in Wenen, studeerde in Messing (Sicilië) en werkte in Milaan, Praag, 

München, Augsburg en Innsbruck. Tot driemaal toe werd hem de bisschopszetel van 

Wenen aangeboden en even zoveel keer heeft hij deze geweigerd. Hij was een 

persoon van aanzien in de katholieke wereld. In bijna alle kerkelijk-politieke 

ontwerpen en beslissingen is zijn aanwezigheid tastbaar. Hij werkte stichtend voor 

zijn orde. Het bekendste werk dat Petrus Canisius heeft geschreven is de grote 

catechismus (Canisius catechismus), reeds bij zijn dood was men toe aan de 200e 

druk. 

 

Na een woordenwisseling met zijn opvolger Paul Hoffaeus werd Petrus in 1580 naar 

Fribourg in Zwitserland verplaatst waar hij het tegenwoordige St. Michaelscollege 

stichtte. Op 21 december 1597 stierf hij in deze stad en werd onder het hoofdaltaar 

van de St. Michaelskerk begraven. Een deel van zijn relieken zijn naar Nijmegen 

overgebracht. Op 21 mei 1925 werd hij op een en dezelfde dag door paus Pius XI 

heilig verklaard en tot kerkleraar verheven. Petrus Canisius wordt ook wel de 

tweede apostel van Duitsland genoemd. Feestdag: 27 april. 

 

H. Bonifatius: bisschop en martelaar 

Bonifatius werd geboren omstreeks 673 in Devon in Wessex (Engeland) uit een 

adellijke Angelsaksische familie. Zijn doopnaam was Winfried. Hij werd opgevoed 

in het benedictijnenklooster en werd monnik van de abdij van Exeter. Tot in zijn 

veertigste levensjaar besteedde hij zijn tijd aan de wetenschap. Hij legde de heilige 

Schrift uit en schreef de eerste Latijnse grammatica voor Engeland.  

 

In 716 kwam hij, met enkele volgelingen, als missionaris naar het vasteland en 

verkondigde er het geloof onder de Friezen en in een groot deel van Duitsland. 

Omdat de stammen in oorlog verkeerden en het overgrote deel van de bevolking niet 

te bereiken was, keerde Bonifatius terug. 

 

In het jaar 718 reisde hij naar Rome en werd door paus Gregorius II (715-731) 

ontboden. Van hem kreeg Winfried de naam Bonifatius (een martelaar waarvan op 

die dag het feest gevierd werd). Hij werd als geloofsverkondiger naar Thüringen 

gezonden in het Germaanse rijk. Hij verkondigde het evangelie in Thüringen, 

Württemberg, Westfalen, Beieren en Friesland. Hij reisde drie keer terug naar Rome 

om verslag te doen van zijn verkondigingen en in het jaar 722 werd hij bisschop. Na 

de dood van Willibrord had Bonifatius gedurende enige tijd de zorg voor diens 

missiegebied. Het werken van Bonifatius kreeg nog meer werkingskracht omdat hij 

in het jaar 732 werd benoemd tot aartsbisschop en pauselijke vicaris van Germanië 

door paus Gregorius III (731-741).Hij startte meteen met de inrichting van de kerk in 

zijn kerkelijke provincie. Hij was de stichter van het bisdom Mainz (op 72-jarige 

leeftijd) en van de abdij van Fulda. Hij riep verschillende gewestelijke concilies 

bijeen. 
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Toen alles was ingericht zoals Bonifatius het bedoelde, vertrok hij wederom als 

missionaris op 80-jarige leeftijd naar Friesland. De plaats waar hij veertig jaren terug 

zijn missie begon. Alles liep vlekkeloos totdat hij op 5 juni 754 door een horde 

heidenen werd overvallen en vermoord. Met hem stierven een 50-tal andere 

christenen waaronder zijn hulpbisschop Eobanus en de priester Athalarius. Zijn 

relieken werden in eerste instantie overgebracht naar Utrecht en vervolgens naar de 

Duitse stad Mainz. Momenteel rust hij in de dom van Fulda ín Duitsland. Hij wordt 

vereerd als de apostel van Friesland en Duitsland. Feestdag: 5 juni. 

 

H. Willibrord: bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse 

kerkprovincie 

Willibrord werd geboren in Northumbrië in Engeland in het jaar 658. Hij kreeg de 

geloofsopvoeding van de monniken uit het klooster Ripon. In 678 vertrok Willibrord 

naar Ierland in het klooster van Rathmelsigi. Hier werd hij tot priester gewijd. Samen 

met een grote schare metgezellen verliet hij in 690 zijn geboorteland en trok de 

Noordzee over om het geloof in de Friese landen te verkondigen. Aan paus Sergius I 

vroeg Willibrord de volmacht om in deze streken het geloof te verkondigen, evenzo 

aan de Frankische Hofmeier Pepijn II van Herstal. Paus Sergius wijdde hem tevens 

tot aartsbisschop van de Friezen. Zijn bisschopszetel vestigde hij in Utrecht. 

Dankzij de steun van de Frankische adel kon Willibrord de verkondígíng in 

Friesland gestalte geven. Hij kreeg van Irmana van Ohren, de vrouw van een 

paltsgraaf, de abdij van Echternach in Luxemburg. Bekend is ook de abdij van 

Susteren in Nederlands Limburg. Beide kloosters werden het middelpunt voor de 

verkondiging van het evangelie onder de Friezen. Na de dood van Pepijn II in 714 

was het niet mogelijk zijn verkondígíng in de noordelijke streken voort te zetten. In 

719 begon de heilige Willibrord met grote ijver aan deze taak samen met de heilige 

Bonifatius. Op 7 november 739 stierf Willibrord in de abdij van Echternach. Hier ligt 

hij ook begraven. Paus Pius XII heeft in 1939 Willibrord uitgeroepen tot patroon van 

de Nederlandse Kerkprovincie. Feestdag: 7 november. 
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De glas-in-loodramen 

Op het raam boven de dagkapel (binnenkomende in de kerk: linkerkant) wordt een 

gedeelte van de litanie van Maria uitgebeeld.  

1. Centraal afgebeeld zien we Maria als ‘Zetel der Wijsheid’ in een stralenkrans: 

Eén van de vele titels waarmee zij in de Maria-litanie wordt aangeroepen. 

Maria functioneert als het ware als de troon waarop haar kind zetelt. Maria is 

gekroond en vertreedt de slang. Jezus is afgebeeld met het spreekgebaar, dit 

wil zeggen: Hij is het Woord van God. Moeder en kind worden omgeven door 

de typisch Nederlandse bloem; de tulp. Deze geldt in de bloemenwereld als 

symbool voor het gebed. Andere aanroepingen in deze litanie zien we van 

links naar rechts; 

2. Koningin van de heilige Rozenkrans (een kroon omgeven door een krans van 

rozen); 

3. Ark van Verbond (Maria als draagster van Gods aanwezigheid); 

4. Koningin van de Vrede (vliegende vredesduiven); 

5. Koningin van de Engelen (Maria is boven de engelen verheven); 

6. Morgenster (Maria gaat Jezus voor, die de Zon der Gerechtigheid is); 

7. Koningin van de Martelaren (zegepalmen doordrenkt met bloed); 

8. Koningin van Alle Heiligen (afgebeeld zijn Franciscus met evangelieboek en 

kruis, koning Lodewijk en Antonius prekend voor de vissen); 

9. Heerlijk Vat van Godsvrucht (wierookvat); 

10. Eerbiedwaardig Vat (pateen met hostiebrood); 

11. Geestelijk Vat (ciborie); 

12. Koningin van de Maagden (groene zegepalm als teken van overwinning). 

 

 

 

 

 

 

In deze litanie krijgt Maria vele gezichten, die ons kunnen doen inzien hoe cultuur en 

tijdgeest de beeldvorming rond haar figuur beïnvloeden. Maar al deze uitroepingen 

vloeien uiteindelijk samen in de nederige Dienstmaagd van de Heer. Maria is de 

gelovige, die ons voorgaat in deze tijd van ongeloof en bedreigd geloof, zij is de arme 

van geest zoals beschreven staat in het Magnificat. Naar haar voorbeeld en in haar 

spoor kunnen wij mens worden in onze tijd. Door alle onzekerheden van deze tijd, 

door alle stormen en moeilijkheden die de kerk nu kent zal het geloof van de 

eenvoudige gelovigen ons redden. Dat Maria ons moge helpen naar haar Zoon te 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/emmaus/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/Glas-en-lood-tekening-dagkapel.jpg
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luisteren; dat wij mogen uitgroeien tot een gelovig volk van God, een gemeenschap 

toegewijd aan elkaar en aan de samenleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het raam boven het altaar (binnenkomende in de kerk: rechterkant) wordt 

de Lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven afgebeeld. In het Bijbelboek 

Daniël staan verhalen die zich afspelen aan het Babylonische hof. Dit boek was 

bedoeld voor vrome Joden die streden tegen de Griekse inmenging in de joodse 

godsdienst en cultuur. De in vroeger tijd spelende verhalen over het geloof en de 

wijsheid van Daniël dienden tot voorbeeld en inspiratie om de essentiële waarden 

van de joodse godsdienst niet op te geven. De visioenen van Daniël over de toekomst 

boden bemoediging en troost aan wie te lijden had van vervolgingen door de wrede 

Griekse heerser Antiochus IV Epifanes (175-164 voor Christus). 

In het boek Daniël wordt als het ware de boodschap van de profeten voortgezet, 

namelijk het geloof dat de toekomst van de Heer is en van hen, die de naam van de 

Heer aanroepen. Het eerste deel van dit boek bevat verhalen over Daniël en zijn drie 

vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego. Dit zijn vrome Joden die tijdens de 

Babylonische ballingschap hoge posities bekleden aan het hof van Nebukadnessar en 

zijn opvolgers. Zij geven blijk van grote wijsheid, onder meer door het verklaren van 

een droom en van een geheimzinnige tekst. 

Wanneer de drie mannen bedreigd worden door intriges van andere hovelingen en 

weigeren een door Nebukadnessar opgericht gouden beeld te aanbidden, worden ze 

door God beschermd als ze in een brandende oven worden geworpen. We zien hen 

in het glas-in-loodraam te midden van de vlammen God loven en prijzen (Daniël 3, 

51vv): 
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1. Geloofd zijt Gij, Heer God (Vader, Zoon, heilige Geest) van onze voorvaderen, 

geprezen en hoog geroemd in eeuwigheid. Geloofd zij uw glorievolle en heilige 

naam, hoog geprezen en hoog geroemd in eeuwigheid. Geloofd zijt Gij, in uw heilige 

en glorievolle tempel, hoog geprezen en hoog geroemd in eeuwigheid); 

2. Al wat op aarde groeit, loof de Heer; 

3. Zon en Maan, loof de Heer; 

4. Rijp en sneeuw, loof de Heer; 

5. Sterren aan de hemel, loof de Heer; 

6. Alle vogels in de lucht, loof de Heer; 

7. Engelen des Heren, loof de Heer; 

8. IJs en koude, loof de Heer; 

9. Alle wilde en tamme dieren, loof de Heer; 

10. Zeeën en stromen, loof de Heer; 

11. Al wat in het water leeft, loof de Heer; 

12. Bliksems en wolken, loof de Heer; 

13. Regen en dauw, loof de Heer; 

14. Bergen en heuvelen, loof de Heer; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/emmaus/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/Glas-en-lood-tekening.jpg
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Reliek Heilige pater Eymard 

Pierre Julien Eymard werd in 1811 te La Mure bij Grenoble geboren. Hij werd in 1834 

tot priester gewijd. Op grond van openbaringen tot stichter van een Eucharistische 

Orde geroepen te zijn, stichtte hij in 1857 de Congregatie van Priesters van het 

Allerheiligst Sacrament, waaraan hij tot zijn overlijden, op 1 augustus 1868, als 

algemeen overste verbonden bleef. 

 

Het leven van pater Eymard geeft een voortdurende zware strijd te zien. Zijn diepe 

geloof en groot idealisme tekenen zich hierin scherp af tegen de felle achtergrond 

van lijden en tegenspoed. Het is het leven van een man die weet wat hij wil en die 

vecht voor zijn idealen. Vooral één ideaal heeft hem steeds voor ogen gestaan, 

waarvoor hij tot aan zijn dood gestreden heeft: “Ik zou de wereld willen omspannen 

met een netwerk van Eucharistisch vuur”. De verwezenlijking van dit ideaal is een 

streven waaraan hij zich totaal gegeven heeft. 

 

Op 22 juli 1925 werd hij zalig verklaard en in 1962 op 9 december werd pater Eymard 

door paus Johannes XXIII heilig verklaard. Feestdag 2 augustus. 

 

De reliekschrijn is geplaatst in een voormalig tabernakel, geflankeerd door altaar kandelaars. 

Hier staan ook de oude godslamp en kruisbeeld uit de kerk van Moerwijk. Dit alles is 

afkomstig uit het atelier van J. W. Noyons te Utrecht. 
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Beelden van de Vier Evangelisten 

 

Bij de in- en uitgang van onze Emmauskerk ziet u afbeeldingen van de Vier 

Evangelisten. Een evangelist is een schrijver van een evangelie. Het woord evangelie 

komt uit het Grieks en betekent: “Goede Boodschap”. Zo kennen wij het Evangelie 

naar Matteüs, het Evangelie naar Marcus, het Evangelie naar Lucas en het Evangelie 

naar de apostel Johannes.  

 

In de beeldende kunst worden deze vier evangelisten sinds de vierde eeuw niet 

alleen afgebeeld in de vorm van menselijke gedaanten, maar ook als 

symboolgestalten. Deze laatsten werden geïnspireerd door de Bijbelboeken Ezechiël 1 

en Openbaring 4. Hierin wordt Matteüs als een mens weergegeven, Marcus als een 

leeuw, Lucas als een stier en de apostel Johannes als een adelaar. Deze weergave, ook 

wel tetramorf genoemd (uit het Grieks: vier vormen), is waarschijnlijk zelfs van 

Syrische oorsprong. 

 

Volgens kerkvader Ireneüs van Lyon (ca.140 – 202) was wat de profeet Ezechiël in 

zijn visioen aanschouwde de Logos (het Woord) zelf: “In mijn visioen zag ik hoe een 

storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste 

en die omgeven was door een gloed: de wolkenmassa schitterde als blinkend metaal. 

In de wolken tekenden zich de gestalten af die op vier levende wezens geleken. Ze 

zagen er als volgt uit: ze leken op mensen, maar hadden elk vier gezichten en vier 

vleugels; hun benen waren recht en hun voeten leken op de hoeven van een kalf. 

Onder de vleugels waren bij de vier opzij mensenhanden zichtbaar. De gezichten van 

de vier wezens evenals hun vleugels die met elkaar verbonden waren, wendden zich 

niet als ze zich voortbewogen; ze bewogen zich recht voor zich uit. De gezichten van 

de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van een 

leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een adelaar. Twee van 

hun vleugels waren naar boven uitgestrekt en raakten elkaar, de twee andere 

bedekten hun lichaam” (Ez. 1,4-11). 
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De apostel Johannes ziet in een visioen Gods troon omringd door vreemde dieren. 

Zijn beschrijving luidt: “En rondom de troon waren vier dieren, bezaaid met ogen 

voor en achter. En het eerste dier geleek op een leeuw en het tweede op een jonge 

stier, en het derde dier had een gelaat als van een mens en het vierde dier geleek op 

een adelaar in zijn vlucht. En de vier dieren hadden elk zes vleugels; rondom en van 

binnen zijn zij met ogen bezet. En zij roepen zonder rusten dag en nacht: ‘Heilig, 

heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt’” (Openb.4,6b-8). 

Johannes citeert hier in zijn boek Openbaring dubbel. De lofzang van de dieren 

ontleent hij aan Jesaja en de beschrijving van de dieren zelf aan Ezechiël. 

Geïnspireerd door deze visioenen hebben de wezens vier aangezichten en deze zijn 

eigenlijk afbeeldingen van de werking van de Zoon van God; ze zijn een zinnebeeld 

van Hem, die in zijn persoon de eenheid van de evangeliën belichaamt: Jezus 

Christus. Zo staat de mens voor Zijn menswording, de stier voor Zijn offer, de leeuw 

voor Zijn verrijzenis en de adelaar voor Zijn hemelvaart. Bij het verlaten van het 

kerkgebouw kijken de evangelisten ons nog eens na met een verstilde blik van: ga nu 

jullie, ga als kerkgemeenschap wel naar alle volken om ook hen tot leerlingen van 

Jezus te maken (Mt.28,16-20). 

 

Emeritus Pastoor C. G. M. M. Dernee 
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Sacramentskapel 

 

Grenzend aan de sacristie is de sacramentskapel. Het tabernakel is uitgevoerd door 

de Gebroeders Van Roosmalen in 1958 in brons met email cloisonné. Op de 

linkerdeur staat een uit as verrijzende phoenix en op de rechterdeur het Lam Gods 

met kruisvaan, staande op het Boek met de zeven Zegels. 

 

Phoenix: Een vogel die zichzelf op een bed van welriekende kruiden verbrandt en na drie 

dagen verjongd uit de as opstaat is een zinnebeeld van de dood en de verrijzenis. In de 

vroegchristelijke kunst is de feniks het symbool van de onsterfelijkheid en de herrijzenis in het 

algemeen, maar daarnaast in het bijzonder van Christus. 

 

Lam Gods: Het voornaamste dierensymbool van Christus is ongetwijfeld het lam. De profeten 

zagen de Messias als het Lam dat ter slachtbank geleid wordt. (Jes. 53, 7 en Jer. 11,19) Het 

was evenwel het woord van Johannes de Doper: "Zie het Lam Gods dat de zonde van de 

wereld wegneemt" (Joh. 1,29), dat de voornaamste aanleiding vormde tot de algemene 

verspreiding van dit symbool. 
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Levensboom 

 

In 1965 ontwierp Eugene Jan Laudy (1921 – 1995) de Levensboom. Door het plaatsen 

van meer dan een half miljoen steentjes gaf het Atelier Flos uit Heerlen vorm aan het 

prachtige mozaïek. Het is een gaffelvormige boom met respectievelijk vier, vijf en 

drie vruchten in de vorm van hosties met kruis. Bovenin het Lam Gods. 

Alles wat leeft wil zich telkens vernieuwen. Maar dit proces houdt een keer op: al 

wat leeft komt ten einde, het sterft. Dit zou men willen vermijden, maar omdat de 

mens weet dat dit niet kan, wil hij het zo lang mogelijk uitstellen. Omdat het leven de 

mogelijkheid biedt tot al het goede en waardevolle zou hij het nooit willen verliezen. 

Het verlangen naar eeuwig leven is zeker zo oud als de mensheid zelf, en de pijn om 

het niet vervuld worden van die wens is al even oud. De mens heeft ook van oudsher 

in het leven een diep geheim gezien en in de dood al evenzeer. 

Wat het leven betreft: men zag in dat het eindig is in elk afzonderlijk levend wezen. 

Maar terwijl het individu sterft, blijft de soort voortbestaan. Sinds mensenheugenis 

verwekt de mens zijn nageslacht, werpen de dieren hun jongen en vernieuwt de 

plantengroei zich jaar in jaar uit. Zo ontstond de gedachte, dat er een eeuwig leven is, 

maar dat dus iedere mens afzonderlijk, daaraan geen deel heeft. 

In het Oude Testament lezen wij van de Levensboom, die in het paradijs staat, ver 

weg van de mensen. Hij is voor niemand te bereiken, want de toegang wordt van 

Godswege bewaakt door hemelse wezens en een zich wentelend vurig zwaard. 

 

De boeken Genesis en Spreuken spreken slechts een paar keer van de Levensboom. 

In het eerstgenoemde komt hij voor in het paradijsverhaal, waarin verklaringen 

worden gegeven van verschillende aspecten van het menselijk leven. In het boek 

Spreuken wordt de Levensboom vermeld onder de uitspraken, die richtlijnen geven 

voor een gelukkig leven op aarde. 

 

In het tweede hoofdstuk van Genesis, na de beschrijving van de schepping lezen we 

dat Jahwe-God allerlei bomen uit de grond liet opschieten: “aanlokkelijk om te zien 

en heerlijk om van te eten, daarbij was ook de Boom van het Leven midden in de 

tuin, en de Boom van de kennis van goed en kwaad” (Gen. 2, 9). 

 

De Levensboom speelt verder in het scheppingsverhaal geen rol meer, totdat hij aan 

het slot ervan opnieuw vermeld wordt. Nadat God het strafvonnis over mens en 

slang had uitgesproken, sprak hij ironisch: “Nu de mens in de kennis van goed en 

kwaad als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij nog plukt van de 

boom van het leven; door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven” (Genesis 3, 

22). Om dit te verhinderen joeg God de mens weg “en aan de oostkant van de tuin 

van Eden plaatste Hij de cherubs en de vlam van het wentelend zwaard, om de weg 

naar de boom van het leven te bewaken” (Genesis 3, 24). 
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Nu was het de mens niet toegestaan te eten van de boom der kennis van goed en 

kwaad. God alléén heeft de “kennis van goed en kwaad”. In deze gedachtegang wil 

de mens, die naar de kennis van goed en kwaad grijpt, onder een bepaald opzicht 

aan God gelijk zijn; hij wil roven wat hem niet toekomt. En in de opvatting van Israël 

kon het gevolg daarvan geen ander zijn dan een onmiddellijk verbroken worden van 

de gemeenschap met God, met de dood als laatste gevolg. Dit is de diepe betekenis 

van het verhaal van de zonde in de tuin, de zonde van de mens die eet van de boom 

van de kennis van goed en kwaad.  

 

Met de over het eerste mensenpaar uitgesproken straf: “gij zijt stof en tot stof keert 

gij terug” had het verhaal uit kunnen zijn. Maar om onmiskenbaar duidelijk te 

maken dat het doodvonnis onherroepelijk was, heeft de schrijver er nog het detail 

aan toegevoegd van de cherubijnen met het vlammend zwaard. De toegang tot het 

paradijs wordt bewaakt; het paradijs ligt héél ver in het oosten, de toegang daartoe 

ook weer in het oosten, dus zover mogelijk van ons afgewend. De Boom van het 

leven staat er, maar de mens kan er niet komen; hij is sterfelijk, op aarde zal hij niet 

eeuwig leven. 

 

In het Oude Testament wordt de Levensboom in het boek der Spreuken een paar 

keer vermeld. Van de Wijsheid wordt in het boek Spreuken 3, 18 gezegd: “Voor wie 

haar verwerven, is zij een levensboom, en wie haar vasthouden zijn gelukkig”. In 

Spreuken 11, 30: “De vrucht van de rechtvaardigheid is een levensboom, maar onrecht 

rooft het leven”. In Spreuken 13, 12: “Altijd maar hopen maakt het hart ziek, maar een 

vervuld verlangen is een levensboom”. In Spreuken 15, 4: “Een milde tong is een 

levensboom, maar een kwade tong verbrijzelt het gemoed”. In deze vier teksten heeft 

de Levensboom duidelijk de overdrachtelijke betekenis van bron of oorzaak van 

energie, moed, levenslust, in één woord: van nieuw "leven". Duidelijk is, dat in 

Spreuken de uitdrukking “Levensboom” geen bron aanduidt van echt ééuwig leven, 

maar van vernieuwen en voortduren, tijdelijk voortduren van het leven op aarde. 

 

Over de geschiedenis van het volk Gods ligt als een schaduw de smart om het 

sterfelijk zijn. Het leven is op aarde vaak bitter, maar het kan zo goed zijn, en dan is 

de scheiding wreed. De vromen die in gemeenschap met God leefden leden er 

bijzonder onder dat ook deze gemeenschap met de dood ophoudt. In Israël ontstond 

de gedachte aan de verrijzenis van het lichaam. Men leerde te geloven dat God deze 

wereld, met haar diepe vreugden en haar groot verdriet, tot een nieuwe zou maken, 

waar alleen maar plaats zou zijn voor geluk. Daarom zullen de vromen wederkeren, 

na door de verrijzenis tot een tweede lichamelijk leven te zijn ontwaakt. Naast deze 

verwachting ontstond nog een andere: de geest van de vrome daalt niet neer in de 

duistere onderwereld; bij zijn sterven stijgt hij op naar God. 
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In het Nieuwe Testament zijn deze beide toekomstgedachten aanwezig. De synthese 

ervan is nog niet volmaakt en niet altijd duidelijk. Maar dit deert de gelovige niet; 

deze buigt zich voor het geheim, óók voor dat van zijn/haar eigen hiernamaals. 

Tenslotte neemt het laatste boek van het Nieuwe Testament, de Openbaring van 

Johannes, het oude motief van de Levensboom weer op. Het einde van de brief luidt 

daar als volgt: “Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt: Wie overwint, 

hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die staat in de tuin van God” 

(Openbaring 2, 7). Helemaal aan het slot van het boek keert de uitdrukking nog 

driekeer terug. Aan de ziener Johannes werd in een visioen de Levensstroom 

getoond, die onder de troon van God ontspringt en waaraan de Levensboom staat, 

die elke maand nieuwe vruchten draagt en waarvan de bladeren tot genezing van de 

volkeren zijn (Openbaring 22, 2). 

Voor het laatst wordt hier aan Johannes in een visioen de kerk getoond. Het beeld is 

nu niet meer een tempel, maar een paradijs. Gods Woord begon met een aards 

paradijs en eindigt met een hemelse lusthof. Nu is de Levensboom symbool 

geworden van het eeuwige leven in een zalig hiernamaals, waarop de dood geen vat 

heeft. 

Het is nauwelijks toeval dat de Levensboom aan het begin en het einde van de 

Heilige Schrift staat, al hebben voorstelling en begrip een ontwikkeling doorgemaakt. 

Het beeld van de Levensboom beantwoordt aan een van de diepste verlangens van 

de mens. Hij dient God en wil eeuwig leven. 

 

God heeft zich van de aanvang af, “in het paradijs” zegt de Heilige Schrift, aan de 

mens geopenbaard als de goede Vader, die zijn kinderen bemint. Alle goeds, elk 

geluk dat wij op aarde hebben, is van God en Hij geeft het ons omdat Hij ons 

liefheeft. Maar is deze verhouding er dan slechts voor de korte tijd dat wij hier op 

aarde zijn, en wendt onze Vader, die in de hemel is, zich na enkele jaren weer 

voorgoed van ons af? “In het huis van mijn Vader, sprak Jezus, is ruimte voor velen. 

Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En Ik kom terug om u op te nemen bij 

Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14). 
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