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Introductie

Wie zich in Den Haag via de Goudenregenstraat in zuidoostelijke richting begeeft,
kan in figuurlijke zin nauwelijks voorbij aan de Heilige Familiekerk aan het
Kamperfoelieplein. De kerk torent hoog boven de overige gebouwen uit en nodigt uit
om eens van nabij te bekijken.
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Het gebouw

De kerk werd in de jaren 1921 en 1922 gebouwd, in opdracht van toenmalig
bouwpastoor J.A. Annegarn (1878-1955) en naar een ontwerp van architect Jan Stuyt
(1868-1934). Deze had zich laten inspireren door de Duitse kerkarchitectuur en koos
voor een bakstenen kruisbasiliek in neoromaanse stijl. Bij een eerste aanblik vallen de
twee identieke torens op, die gescheiden worden door een driehoekige gevelplaat
(tympaan), met daarin een mozaiek afbeelding van de Heilige Familie en aan
weerskanten de Alpha en Omega. Direct boven de hoofdingang zijn in het boogveld
- eveneens van mozaiek - twee drinkende herten afgebeeld, die zich tegoed doen
aan de levensbron.

De zijgevel van de kerk is voorzien van een veelheid aan gebrandschilderde ramen in
opvallende rondboogvensters, die veel licht binnenlaten en daarmee een warme sfeer
creéren. Aan dezelfde zuidwestzijde van de kerk bevindt zich het parochiehuis, dat
met een gang direct in verbinding staat met de sacristie. Het pand bestaat uit twee
bouwlagen onder een samengestelde kap en doet onder meer dienst als

vergaderruimte, en - op de bovenverdieping - als kantoor- en woonlocatie. In de
aangrenzende tuin staat nog immer de oorspronkelijke bouwkeet, die in de loop der
jaren onder andere is gebruikt als bibliotheek, als kinderopvanglocatie en als
huisvesting voor de scouting. Momenteel kan men "t Praethuys - zoals de
voormalige bouwkeet wordt genoemd - elke maandagmiddag binnenlopen voor een
goed gesprek, en wordt de ruimte met enige regelmaat verhuurd.
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Het interieur

Terug naar de hoofdingang aan het plein:

Wie tussen twee opvallende pylonen de hardstenen bordestrap betreedt, om
vervolgens de kerk binnen te gaan, wordt bijna overvallen door een veelvoud aan
opmerkelijke elementen. Allereerst nodigt het middenpad onmiddellijk uit om de
tred naar voren te vervolgen, derhalve de vele afbeeldingen vooraan beter te kunnen
bekijken. Onderweg wordt de aandacht ongetwijfeld getrokken door de geblokte
bogen die de kerk rijk is, en door de elf lichtarmaturen, waarvan enkele zijn voorzien
van een verwarmingselement. Dat deze lichtbronnen in een later stadium van het
bestaan van de kerk zijn aangebracht moge - gezien de afwijkende architectonische
stijl - duidelijk zijn.

De vijf ramen in het voorste deel van de kerk (de apsis) stellen Bijbelse taferelen voor
uit de tijd van Jezus, met onder meer de boodschap aan Maria, de geboorte van Jezus
en de opdracht in de tempel. De beschilderde, zogeheten triomfboog onderbreekt het
strakke beeld van het priesterkoor. Centraal daarin staat de Heilige Drie-eenheid,
terwijl men ter linkerzijde onder andere afbeeldingen van Maria en Jezus, Franciscus
en Johannes de Doper, en ter rechterzijde Sint Jozef, Petrus en Paulus kan
waarnemen. Onderaan de boog zien we vijf broden en twee vissen (links) en druiven
en graan (rechts), de vruchten van de aarde.

De bovenmuren van beide transepten zijn voorzien van meer kunstwerken nog van
de hand van Adriaan van der Plas (1899-1974). Links een feestelijke aangelegenheid
met onder meer een voorstelling van het Laatste Avondmaal en de bruiloft te Kana,
waar half verschuilend eerder genoemde bouwpastoor Annegarn met plezier
toekijkt. Het was dan ook bij gelegenheid van diens gouden priesterjubileum in 1952
dat de artistieke bijdragen aan de kerk cadeau werden gedaan.

In het linker transept vinden wekelijks repetities plaats van de koren, die in deze
geloofsgemeenschap actief zijn. Ook tijdens vieringen staan de zingende dames en
heren aldaar opgesteld. Ernaast bevindt zich een met glazen wanden afgesloten
ruimte, die ooit dienst deed als dagkapel; momenteel wordt de ruimte nog met enige



regelmaat gebruikt door diegenen die zich in stilte willen terugtrekken, voor gebed
of anderszins.

Ter linker- en rechterzijde van het priesterkoor worden voormalige
communiebanken gesierd met herten, die men mogelijk nog herkent van het eerder
genoemde boogveld bij de hoofdingang. Een eveneens gietijzeren constructie is
gebruikt om de oude preekstoel op de rand van het priesterkoor te voorzien van de
namen van vier evangelisten, elk afgebeeld naar oudtestamentische voorstellingen:
de leeuw (Marcus), de stier (Lucas), de mens (Mattetis) en de adelaar (Johannes).

Via het rechter transept, waar onder meer de door Van der Plas geschilderde
Bergrede staat afgebeeld, kan men de sacristie bereiken, dan wel via een
rolstoelvriendelijke zijuitgang de kerk verlaten. Wie er echter voor kiest om
laatstgenoemde handeling nog even uit te stellen, kan zijn pad vervolgen via de
rechterbeuk, alwaar men een zevental kruiswegstaties van de hand van Pieter
Geraedts (1911-1978) passeert. De overige zeven staties hangen in de linkerbeuk, aan
de overkant dus. Het is een goede gewoonte om tijdens Goede Vrijdag plechtigheden
in zowel letterlijke als figuurlijke zin stil te staan bij deze verbeelding van het lijden
en sterven van Jezus Christus.

Eenmaal terug achterin de kerk kan een bijzondere nis niet aan de aandacht
ontsnappen: een gedachteniskapel, die gedecoreerd is met vele kruisjes, voorzien van
namen, geboorte- en sterfdata van overleden parochianen. Een bijzondere plek, waar
vele kaarsjes branden en vele gedachten al dan niet worden gedeeld.
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De geloofsgemeenschap

Van gedachten wordt ook gewisseld in de ontmoetingsruimte, achterin de kerk,
alwaar men onder het genot van een kop koffie of thee na kan praten over de viering,
die mogelijk even tevoren bezocht werd. De ruimte wordt afgeschermd door enkele
kasten, waarin zich onder andere een bibliotheek bevindt, alsmede een voorraad
handwerkmaterialen. Deze laatste worden regelmatig gebruikt door handvaardige
parochianen, die daarmee het aangename met het nuttige combineren. Enige
nijverheid van dien aard wordt permanent tentoongesteld in dezelfde
ontmoetingsruimte, alwaar enkele pilaren worden gesierd met vaandels van het
‘Aartsbroederschap van de H. Familie” en van het ‘R.K. Zangkoor Jubilate Deo’.
Een ingemetseld tegeltableau bij de uitgang herinnert aan de Middeleeuwse
Mariakapel op de Algemene Begraafplaats Oud Eik en Duinen, terwijl de
naastgelegen nis is toegewijd aan de “‘Moeder van de Zeven Smarten’.

Twee trappen ter weerszijde van de hoofduitgang herinneren aan de tijd dat vanaf
het koor de vieringen vocaal werden ondersteund. De speeltafel van het voormalig
orgel staat er nog, alsmede de vele orgelpijpen. Van de ruimte wordt echter al
decennia lang geen gebruik meer gemaakt.




De fusies

In november 2022 werd het honderdjarig bestaan van de Familiekerk gevierd. De
naam van de Parochie van de Heilige Familie werd toen al enige tijd niet meer
gevoerd. Ten gevolge van een fusie met de Sacramentskerk en de Onze Lieve Vrouw
van Fatimakerk in 2006 kerkte men namelijk verder onder de naam Titus Brandsma
parochie. Het leven van de inmiddels heilige Sjoerd (Titus) Brandsma gaf genoeg

aanleiding om juist voor diens naam te kiezen bij de totstandkoming van deze
nieuwe samenwerking.

Een tweede fusie zou volgen in 2012, ditmaal met geloofsgemeenschappen die tot die
tijd bijeen kwamen in de kerk van de H.H. Antonius en Lodewijk (Emmauskerk), de
Pastoor van Arskerk en de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (Maria van Eik en
Duinen). Vier geloofsgemeenschappen, vier kerken, zoals er ook vier evangelisten
waren, elk met hun eigen karakter....

Eigen aardigheden openbaren zich dagelijks in de Parochie de Vier Evangelisten.
Waar mensen samenkomen, samenwerken, samen één zijn in geloof... Geloof in
elkaars kwaliteiten, inzet en saamhorigheid. Geloof in overeenkomsten én geloof in
verschillen. Geloof in een voortbestaan, geloof in een toekomst...



Titus Brandsma

De heilige Titus Brandsma wordt op 23 februari 1881 geboren als Anno Sjoerd
Brandsma, in het Friese Oegeklooster. In 1898 treedt hij in bij de orde van de
Karmelieten in Oss, en neemt er de naam Titus aan, gelijk de leerling waar de apostel
Paulus ooit een brief aan schreef. Als Titus in 1905 tot priester wordt gewijd, krijgt hij
van zijn kloosteroverste de opdracht om in Rome filosofie te gaan studeren.

In 1909 wordt pater Titus hoogleraar aan het Groot Seminarie van de Karmelieten in
Oss. In 1923 wordt hij benoemd tot professor aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen, waar hij later ook als Rector Magnificus wordt aangesteld. Naast zijn
dagelijks werk als priester, monnik en professor schrijft hij veel in dagbladen en
wetenschappelijke tijdschriften. Veel heeft hij gepubliceerd over Theresia van Avila,
en is hij een van de grootste kenners van de Nederlandse mystieken. Ook werkt hij
mee aan de emancipatie van de katholieke Nederlanders.

Ook op sociaal gebied is Titus actief, onder andere in zijn functie als geestelijk
adviseur van de katholieke journalistenorganisatie. In de moeilijke crisisjaren komt
hij op voor zowel journalisten als voor onderwijzend personeel, dat het niet
gemakkelijk heeft.



Titus is niet bang voor zijn mening uit te komen. Heel duidelijk neemt hij reeds in
1935 afstand van de Jodenvervolging door Hitler-Duitsland. Als raadsman van
aartsbisschop Johannes de Jong, maar ook binnen de organisaties van katholiek
onderwijs en pers blijft hij gedurende de oorlog vechten tegen de verderfelijke ideeén
van het nationaal socialisme. Het kan bijna niet uitblijven dat hij verraden wordt. Dat
weerhoudt hem echter niet de waarheid te blijven zeggen en schrijven. Hij gelooft
immers stellig in datgene dat hij in een brief aan de redacties van de dagbladen
schrijft: “God spreekt het laatste woord en loont zijn trouwe knecht.” Op 19 januari
1942 wordt pater Titus door de Duitsers gearresteerd, komt terecht in het
‘Oranjehotel” in Den Haag en verblijft er zeven zware weken. Tenslotte belandt hij op
13 juni 1942 in het beruchte concentratiekamp Dachau. Hij doorstaat er de
verschrikkelijkste kwellingen en martelingen met een bijna onmenselijke gelatenheid
en sterft uiteindelijk op 26 juli.

Op 3 november 1985 wordt Pater Titus Brandsma zalig verklaard door Paus
Johannes Paulus II. Paus Franciscus verklaart hem heilig op 15 mei 2022.




Bronvermelding

* Informatie oude website R.K. Vier Evangelisten 2012
* Verhalen van G. van Dijk
* L. Ruijters

©Foto’s: Kerkfotografie.nl
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