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Wie is Pastoor van Ars?

Jean Marie Baptiste Vianney wordt in 1818 benoemd tot pastoor in de kleine parochie
Ars-sur-Formans (nabij Villefrance-sur-Saoéne) in Frankrijk. Hij weet het kleine dorp
van zestig huizen pas te vinden als een herdersjongen hem de weg wijst. In de loop
der jaren ontpopt de pastoor van Ars zich tot een ware zielenherder, een zeer
begaaftd biechtvader. De kleine kerk is al snel te klein voor de toestroom van
duizenden gelovigen uit alle windstreken die bij de pastoor van Ars te biecht willen
gaan. Omdat de parochianen geen afscheid willen nemen van hun kerkje staat de
nieuwe kerk er als een voorportaal voor het oude kerkje. Het leven van biecht
afnemen valt de pastoor van Ars zwaar, maar hij volhardt hierin door de kracht van
zijn geloof en steun van de H. Philomena (Romeins martelares, 4e eeuw).

Op 4 augustus 1859 overlijdt de pastoor van Ars, bij leven al als heilige gezien door
zijn parochianen. Aan zijn sterfbed bad een jonge priester deze woorden: “Veniant
illi obvium Sancti Angeli Dei et perducant eum in civitatem coelestem Jerusalem”
(“Mogen de Heilige Engelen van God hem tegemoet gaan om hem binnen te leiden
in het hemelse Jeruzalem.”)

In 1905 wordt hij door de H. Pius X gelukzalig verklaard en uitgeroepen tot patroon
van alle priesters die de zielzorg in Frankrijk uitoefenen. In 1924 wordt hij dan door
Pius XI heilig verklaard. Jean Marie Baptiste Vianney rust in de nieuw gebouwde
basiliek van Ars-sur-Formans. Zijn hart bevindt zich in een reliekschrijn in de
Chapelle du Coeur. Sinds 1929 is de Pastoor van Ars patroonheilige van alle
zielzorgers. Zijn gedenkdag is 4 augustus.

De kerk van de H. Pastoor van Ars in Kijkduin is eenvoudig. En dat was de kerk in
Ars-sur-Formans ook: “Eerst kwam hij in de kerk. Zij was eenvoudig en dat deed
hem genoegen.”






Kerk en gebouw

In 1963 kreeg architect Aldo van Eyck (1918-1999) de opdracht een rooms-katholieke
kerk te ontwerpen voor een nieuwe parochie in Kijkduin, aan de rand van “Meer en
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Bos'.

In 1969 werd de Heilige Pastoor van Ars-kerk ingewijd. Vriend en vijand spraken

hun bewondering uit: het gebouw was gedurfd, uniek in zijn soort. De eigenzinnige
Van Eyck, inmiddels professor in Delft, had gebroken met vrijwel alle bouwtradities
binnen de katholieke kerk, zonder dat dit ten koste was gegaan van de sacrale sfeer.

De kerk is opgetrokken uit grote betonblokken en heeft, behalve aan de kant van het
woonhuis, geen ramen maar koepels in de daken. Het gebouw oogt als een
blokkendoos en wordt wel ‘de bunker” genoemd. Is men eenmaal binnen dan raakt
men onder de indruk van de rust, de ruimte en het licht, of zoals een bezoeker dat
omschrijft: “Dit gebouw speelt in op je zintuigen.”




De kerk bestaat uit twee lage delen, gescheiden door een hoog gedeelte dat de indruk
geeft van een kathedraal, de Via Dolorosa, ook wel de “Straat” genoemd. Aan één
kant ligt de kerk als een catacombe waar de gelovigen zich verzamelen en aan de
andere kant de Bergerie waar mensen elkaar ontmoeten bij een kop koffie.

Architecten, bouwkundestudenten en belangstellenden uit binnen- en buitenland
komen de kerk bezichtigen. Ook u bent van harte welkom.






Boeken over de Pastoor van Ars

Op 24 maart 2015 werd een boek uitgegeven over de architectuur van de kerk en de
sacrale beleving van bezoekers, onder de titel: “Pastoor van Ars, Monument van
Aldo van Eyck”. De bouwgeschiedenis van de Ars-kerk in de context van
ontwikkelingen binnen de Nederlandse architectuur en de katholieke kerk geeft
verrassende inzichten. Daarnaast vertellen parochianen dat, zodra je de Ars
binnentreedt, jeje als vanzelfsprekend overgeeft aan een serene rust. Het zachte licht
van boven, de lichtvoetige constructie nodigen je uit tot bidden en mediteren. De
kerk is tegelijk rustgevend, sacraal en intiem.

Het boek met verhalen en prachtige foto’s van Peter de Ruig is helaas uitverkocht.

-

een tijdloze sacrale ruimte
van de hand van Aldo van Eyck

Meer recentelijk is er een ander boek verschenen over de Pastoor van Arskerk “Een
tijdloze sacrale ruimte van de hand van Aldo van Eyck”, geschreven door Francis
Strauven:

“De Pastoor van Arskerk die in 1969 door Aldo van Eyck werd gebouwd in Den
Haag behoort tot het beperkt aantal zinrijke kerkgebouwen uit de tweede helft van
de 20ste eeuw. In dit boek worden de bijzondere architectonische en ruimtelijke
kwaliteiten van het gebouw belicht. Hoewel zelf niet katholiek gelovig, spande Van
Eyck zich in om een authentieke en eigentijdse katholieke kerk te bouwen. Hiertoe
greep hij terug op de oorspronkelijke typologie van de vroegchristelijke basilica
waarvan hij de componenten evenwel opnam in de nieuwe ruimte-opvatting van de
20ste-eeuwse avant-garde, in het bijzonder de Nieuwe Beelding van Mondriaan en
de archetypen van Brancusi. De auteur, die voorheen een uitvoerige monografie
schreef over de ideeén en het werk van de Nederlandse architect, besteedt bijzondere
aandacht aan het intensieve ontwerpproces dat hij reconstrueert aan de hand van
meer dan honderd ontwerpschetsen uit het Van Eyck archief.”

Dit boek is te koop voor € 34,80 via bol.com en bij de kerk met korting.


https://www.bol.com/nl/nl/p/pastoor-van-arskerk-den-haag/9300000122273944/?bltgh=jcXdMQfusSRKsJS5gjtNlQ.2_39.40.ProductTitle

Pastorie

De pastorie was tot 2009 woonstee van pastoor Louis Berger, die de eigenzinnige
kerk aantrok als een prachtig passende jas, voorging in tal van gewone en
buitengewone vieringen en in zijn preken de trouwe kerkgangers en zomaar mensen
van buiten trakteerde op de vrucht van studie, gebed en veel contacten in binnen- en
buitenland. De Bergerie, de aansluitende aula, leent zich ook perfect voor
ontmoeting. Daarna hebben gedurende ruim vijf jaar de Blauwe Zusters de pastorie
gebruikt als uitvalsbasis voor hun missionaire werk, tot zij verhuisden naar de
binnenstad van Den Haag.

Em. pastoor Berger is op 7 juli 2017 overleden. Als eerbetoon aan hem heet de “aula”
sinds augustus 2016 officieel “Bergerie”. Sinds mei 2017 is de pastorie weer verhuurd
en bewoond.






@rkfotografie

Kerkopenstelling

Voor het bezichtigen van het kerkgebouw mailt u minimaal 48 uur van tevoren
naar dexis@hetnet.nl, o.v.v. uw telefoonnummer. Het bezoek gaat alleen door als
deze afspraak bevestigd is. Een vrijwillige donatie wordt gewaardeerd.

Daarnaast is de kerk uiteraard geopend tijdens reguliere vieringen. Voor en na de
vieringen is er ook de mogelijkheid de kerk te bezichtigen.



mailto:dexis@hetnet.nl

Bronvermelding

* Informatie oude website R.K. Vier Evangelisten 2012
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