Ars Agenda september 2023

R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst) Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst)
Za 17:00 H Mis / W&C 1¢, 2¢, 4¢ Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje
Zo 10:30 Hoogmis / W&C 3¢ Do 11:00 H Mis in Tabitha
Za 2 H Margarita van Leuven Zo 17 24¢ Zondag door het Jaar
17.00 | H Mis in de Ars door pater SVD 10.30 | Hoogmis door pastoor T Kouijzer
m.m.v. Huibert, orgel m.m.v. Gaudete
voor pastoor Erik Jan van Waasdijk voor Lida Zondag, Mike en Milly Lont,
Zo 3 22¢ Zondag door het Jaar Joop Janse, ouders van den Heuvel-
Geen H Mis in de Ars wel Honsbeek, grootouders Honsbeek-
10.00-11.00 | Kerk open voor gebed en kaarsje Berefinger en overgrootouders
opsteken Honsbeek-de Wit, Suzette en Fietje van
11.00 | H Mis in MED der Haagen, Paula en Louis ten Bosch-
Di 5 14.00 | Leerhuis o.l.v. pater F Vervooren, ocd Kasbergen, overleden ouders in den
Do 7 H Gradus van Aosta, bisschop Bosch-van der Ende
9.30 | Rozenhoedje Vredesweek
10.00 | H Mis in Ars voor Gerry Jousma Do 21 H Mattheus, apostel en evangelist
11.00 | Katechese 11.00 | H Mis in Tabitha
Za 9 H Petrus Claver, priester, patroon van de voor Treesje van Bussel
slaven Za 23 Padre Pio
10.30 | In Tabitha: Ziekenzalving en H Mis door 17.00 | H Mis door pastoor T Kouijzer
pastoor T Kouijzer, voor allen die de m.m.v. cantor; voor Aad Verdel
ziekenzalving hebben ontvangen Zo 24 Vijf en Twintigste Zondag door het Jaar
17.00 | Woord en Communiedienst door diaken 10.30 | Hoogmis door pater F Vervooren, ocd
P Kuhlmann m.m.v. Gezinskoor
voor Els van Schaik-de Gooijer voor Lida Zondag, Antje Koning,
Open Monumentendagen Paula en Louis ten Bosch-Kasbergen,
Zo 13 23¢ Zondag door het Jaar pastoor Louis Berger, Els van Schaik-de
10.30 | Woord en Communiedienst door diaken Gooijer, Karel en Riet Brouwer, Henk en
P Kuhlmann, m.m.v. Connection Annie Barendse
voor Paula en Louis ten Bosch-Kasbergen Do 28 H Wenzel, hertog van Bohemen,
Open Monumentendagen martelaar
Do 14 Feest van Kruisverheffing 9.30 | Rozenhoedje
9.30 | Rozenhoedje 10.00 | H Mis in Ars voor Ria en Ben van der
10.00 | H Mis in Ars Ham
VOoOr een jarige Za 30 H Hieronymus van Bethlehem, priester,
Za 16 H Cornelius, paus en H Cypriaan, monnik en kerkleraar
bisschop van Carthago 17.00 | H Mis door pastoor T Kouijzer
17.00 | Woord en Communiedienst door diaken voor Leny Molleman
P Kuhlmann Zo 1 okt 26° Zondag door het Jaar
voor levende en overleden weldoeners 10.30 | Hoogmis door pater SVD
van de parochie m.m.v.Gezinskoor

Collecte opbrengsten

Gewone collectes juli

€0981,37




Ars Kroniek

Op 23 juli overleed Lida Zondag, geboren 23 oktober
1925, als 2¢ in een gezin van 5 kinderen, die tot de
hongerwinter redelijk voorspoedig opgroeiden. In 1953
trad ze in dienst van scheepswerf Gusto, later onderdeel
van IHC. Daar klom ze op tot concernsecretaris en
secretaris van de RvC. Bij haar afscheid in 1985 werd ze
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze
stond bekend als kordaat, correct en intelligent. Soms
ietwat formeel maar altijd aardig, voorbereid en
geinteresseerd. Met haar zus Tonny bleef ze bij hun
ouders wonen, die ze samen tot hun dood verzorgden.
Later verhuisden ze naar Den Haag, waar Lida tot het
laatst toe zelfstandig woonde in de Jacques Urlusstraat.
Mede dankzij support van buren en nichten en neven.
Ze worstelde met het verlies van Tonny, die ze vanwege
dementie niet tot het eind thuis had kunnen verzorgen
en miste haar erg. Beide waren vrijwilliger in de Ars op
diverse terreinen. Langzaam werd haar fysieke
gesteldheid minder, maar ze bleef scherp van geest en
volgde politiek en samenleving op de voet. Bij de
bezoeken die pastor Kouijzer haar de laatste anderhalf
jaar bracht was de H. Communie het hoogtepunt,
daarna kon ze ontspannen praten. Bij het afscheid las hij
het evangelie van de zussen Martha en Maria, vanwege
de zorg die Lida zonder klagen voor Tonny gehad heeft.
Samenvattend vond hij het woord ‘toewijding’ het
meest bij Lida passen. Na de eucharistieviering in de Ars
vond de begrafenis plaats op Westduin.

Op 28 juli overleed Paula ten Bosch-Kasbergen. ‘Altijd de
ander op de eerste plaats’ luidde de tekst van de
overlijdenskaart. Geboren op 4 maart 1936 als jongste
en enig meisje in een gezin met 4 broers, deed ze al jong
van alles in het huishouden. Haar passie was muziek,
haar motto ‘liever hulp aan anderen geven dan zelf hulp
vragen’. Altijd de ander, vooral de minder bedeelden, op
de eerste plaats, zoals zoon Patrique aangaf. Haar
tomeloze inzet was zonder aanzien des persoons. En
gold niet alleen haar gezin en haar broers.

Toen ze na het overlijden van haar grote liefde Louis in
een gat van eenzaamheid en verdriet viel, vergrootte
haar inzet voor anderen zich nog meer, vooral in de
diakonie van alle 4 de kerken van de parochie. Onderwijl
was ze een super-oma voor de 3 (klein)kinderen van
Patrique en Jessica. Ze was onvermoeibaar energiek: ‘je
bent nooit zo oud geworden als je leeftijd ons vertelde’
formuleerde haar broer het. De lezingen en muziek voor
haar afscheid had ze zorgvuldig zelf uitgezocht, passend
bij haar leefwijze. Romeinen 12, 9-21 als een
boodschap: ‘acht anderen hoger dan u zelf’. En

Johannes 14,1-6: ‘in het huis van mijn vader is ruimte
voor velen’...... ik ben de weg de waarheid en het leven’.
‘Als het hiernamaals bestaat, staat de poort voor Paula
wagenwijd open’ (citaat van haar broer). Na het afscheid
op 7 augustus in een volle Pastoor van Ars kerk, waarbij
uiteraard Connection zong, vond de crematie in stilte
plaats. Wij missen in Ars kerk en parochie een vriendin
van velen, die zichzelf wegcijferde.

Op 21 augustus is overleden Mariette Reijn, echtgenote
van Wouter van Zijst. Wouter was tot de fusie van vier
parochies penningmeester van de H Pastoor van Ars.
Moge zij rusten in vrede.

Do 7 sept 11.00-12.15 - Katechese

Za 9 sept 10.30 — Ziekenzalving- en zegening in
Woonzorgcentrum Tabitha, Mozartlaan 280 (zaal
Golfslag, 3e etage)

Als H. Pastoor van Ars geloofsgemeenschap en
Woonzorgcentrum Tabitha besteden wij in het kader
van Nationale Ziekendag bijzondere aandacht aan de
zieken d.m.v. van een gezamenlijke ziekenzalving en
ziekenzegening op zaterdag 9 september in Tabitha.

De ziekenzalving en ziekenzegening zijn oecumenisch en
worden gevolgd door een H. Mis.

Parochianen van de Pastoor van Ars kerk en andere
kerken van onze parochie zijn van harte welkom! Er
vindt dat weekend géén ziekenzalving plaats in de Ars!
De sacramentele toediening geschiedt door wnd.
pastoor Tom Kouijzer. De ziekenzegening geschiedt door
Janneke Bregman, Geestelijk Verzorger van Tabitha.
Ook (klein)kinderen zijn van harte welkom. Het wordt
op prijs gesteld als U zich tevoren aanmeldt bij Nico
Rongen; N_Rongen@planet.nl. 06-57706116



Impressie Abdijdag H. Pastoor van Ars 2023

Een mooie traditie is voortgezet met het vieren van de
naamdag van Jean Marie Vianney, beter bekend als de
Heilige Pastoor van Ars, patroon van alle priesters in de
wereld.

In de ochtend werd door pater Frans Vervooren
stilgestaan bij de spiritualiteit van 16 Franse
Karmelietessen die in 1794 in Parijs werden vermoord,
alleen omdat zij in verborgenheid solidair wilden zijn
met de wereld in nood door gebed en dat mocht niet
van de Directoire ten tijde van de Franse Revolutie. De
Franse componist Poulenc beschreef in een opera de
zoektocht van een jonge zuster naar de bezieling van het
geloof, begeleid door haar abdis. Stukken uit deze opera
werden ten gehore gebracht.

In de middag, na de mis en een heerlijk lunchje,
verhaalde Huguette Jurrriaanse over de moord op de
trappisten van Tibhirinne in Algerije in 1996. Hierover
werd in 2010 de film Des Hommes et des Dieux
uitgebracht. Een vergelijkbare spiritualiteit en bezieling
in zeer moeilijke omstandigheden, die niet werd
getolereerd door de terreurbeweging en niet gekeerd
werd door de machthebbers. Ook weer een verhaal over
moedige keuzes met gevaar voor eigen leven, een groot
geloof en trouw aan elkaar.

Afgesproken werd dat we de indringende film nog eens
samen zouden zien.
Christiaan Steenbergen

LEERHUIS ARS najaar 2023: Thema: ‘Het geheim
van Jezus van Nazaret’

In zijn (vertaalde) boek ‘Het geheim van Jezus van
Nazaret’ (2022) heeft Eugen Drewermann (1940) op
inzichtelijke wijze zijn benaderingen van de
evangelieverhalen gepresenteerd, na een leven lang
research en publiceren. Op openhartige wijze geeft hij
inzicht in wat hij beschouwt als de essentie van het
christelijk geloof. ledereen die op zoek is naar een
zinvolle omgang met bijbelse beelden die betrokken zijn
op de wereld van nu kan stof tot mijmeren in deze
overwegingen vinden. In het boek opent de auteur een
ruimte van barmhartigheid in onze zo vaak genadeloze
wereld.

Alle parochianen zijn welkom; er zijn vooralsnog geen
kosten aan verbonden, behalve de aanschaf van het
boek. Het Leerhuis is oecumenisch.

Begeleiding is door pater dr. F. Vervooren, ocd.

Data: dinsdagen 5 september, 3 oktober, 7 november, 5
december van 14.00-16.00. Informatie bij
c.montes@hetnet.nl; aanmelding niet nodig.

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

@ 070-3257269
DX pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:
NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten
0.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:
NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten
o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars
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