
 Ars Agenda december 2023 
 R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
 

H Missen in de Ars  

Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst)  Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst) 

Za 17:00 H Mis / W&C  1e, 2e, 4e Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

Zo 10:30 Hoogmis / W&C  3e Do 11:00 H Mis in Tabitha 

 

Za 2 
17.00 

 

H Jan van Ruusbroeck, mysticus 

H Mis in Ars door pater Kristof, SVD 
m.m.v. Cantor; voor pastoor Louis 
Berger, Truus ten Wolde, Nel van 
Vlijmen, Antje Koning, voor een zieke 

Start Adventsactie    

Zo 3  
10.30 

Eerste Zondag van de Advent 
Woord en Communiedienst en doopsel 
door diaken J van Adrichem, m.m.v. 
Alle4; voor de dopeling 

Start Adventsactie 

Di 5 14.00 Leerhuis olv pater F Vervooren, ocd 

Do 7 
9.30 

10.00 
11.00 

H Ambrosius, bisschop van Milaan 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars voor Aad Verdel 
Katechese  

Za 9 
17.00 

H Syrus van Pavia, bisschop en martelaar 
H Mis door wnd pastoor T Kouijzer 
voor Els van Schaik-de Gooijer, Truus ten 
Wolde, Antje Koning, Miep de Haan, Els 
Stijnman-Koster, Pauline van der Palm, 
Nel van Vlijmen 

Zo 10  
10.30 

 
 
 

12.00 

Tweede Zondag van de Advent 
Woord en Communiedienst  
door D Wielzen, pastoraal werker, 
m.m.v. Gaudete; voor het geestelijke en 
tijdelijk welzijn van de parochianen 
Concert Fluit emsemble Capriola 

Do 14   
10.00 

St Jan van het Kruis, mysticus 
H Mis door wnd pastoor T Kouijzer met 
gelegenheid tot biechten 
voor Tine Ton 

Za 16 
17.00 

H Adelheid van Bourgondië, keizerin 
Woord- en Communiedienst door 
diaken J van Adrichem 
voor de stille armen in de parochie  

Zo 17  
10.30 

Derde Zondag van de Advent 
Hoogmis door wnd pastoor T Kouijzer 
m.m.v. Gezinskoor 
voor een zieke, voor Truus ten Wolde, 
Antje Koning, Nel van Vlijmen, Henk en 
Annie Barendse, overleden ouders in den 
Bosch-van der Ende,  
Els Stijnman-Koster, Nick Romijn, Lida 
Zondag, Joop Janse, Suzette en Fietje van 
der Haagen, Pauline van der Palm  

Ma 18 19.00 Kerstviering Middin 

Do 21   
9.30 

10.00 

H Petrus Canisius SJ, kerkleraar 
Rozenhoedje 
H Mis door wnd pastoor Kouijzer in 
ARS! 

voor ouders, broers en zussen, zwagers 
en schoonzus      

Za 23 
 

        17.00 
 

H Jan van Kenty, patroon van de 
seminaristen 
H Mis in Ars door pater Kristof, SVD 
voor Els van Schaik-de Gooijer,  
Riet en Karel Brouwer  

Zo 24    
10.30 
19.00 

 
 

22.00 

Vigilie van Kerstmis 
GEEN VIERING 
Kinderviering door diaken J van 
Adrichem, m.m.v. Alle4, voor de 
kinderen in de parochie 
Kerstviering Woord- en 
Communiedienst 
door diaken J van Adrichem, m.m.v. 
Connection 
voor Paula en Louis ten Bosch 

Ma 25   
10.30 

Hoogfeest van Kerstmis 
Hoogmis door pater Kristof en pastoraal 
werker D Wielzen, m.m.v. Gaudete 
voor een zieke, voor Truus ten Wolde, 
Pauline van der Palm, Nel van Vlijmen, 
pastoor Louis Berger, Antje Koning, Els 
van Schaik-de Gooijer, Rob Schaepman, 
overleden ouders van den Heuvel-
Honsbeek, grootouders Honsbeek-
Berefinger en overgrootouders 
Honsbeek-de Wit 

Di 26  
10.30 

Tweede Kerstdag 
Hoogmis door pater Kristof, SVD 
m.m.v. de Cantorij 
voor Frans en Anna van Berkel, hun 
ouders en voorouders 

Do 28   
9.30 

10.00 

Onnozele kinderen 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars voor Leny Molleman 

Za 30 
        17.00 

 

H Anysia van Thessalonica 
H Mis door pater Kristof, SVD 
voor Truus ten Wolde, Nel van Vlijmen, 
Antje Koning, voor een zieke 

Zo 31    
10.30 

Sint Sylvester, paus, Oudjaar 
Woord en Communiedienst door diaken  
P Kuhlmann  
voor levende en overleden weldoeners 
van de Ars 

Ma 1 jan 24 
10.30 

Besnijdenis des Heren, Nieuwjaar! 
Hoogmis door wnd pastoor T Kouijzer en 
Diaken van Adrichem  
voor een zieke, voor Truus ten Wolde, 
Antje Koning, Nel van Vlijmen, George 
Carrière, pastoor Erik Jan van Waasdijk 



 

 

Vooruit kijken 

Zoals u waarschijnlijk heeft begrepen was zondag 12 
november de laatste mis van pater Vervooren in onze 
Ars geloofsgemeenschap. We betreuren het vertrek van 
pater Vervooren en danken hem voor de inspiratie die 
hij ons heeft gegeven in de afgelopen 28 jaar. Hoewel 
zijn inzet voor onze geloofsgemeenschap/parochie hier 
is gestopt en dit voor velen een grote schok is, is het 
goed om als geloofsgemeenschap vooruit te blijven 
kijken. We vertrouwen erop dat we met elkaar kunnen 
blijven bouwen aan onze parochie, waarbij elk van de 
vier geloofsgemeenschappen een eigen plek mag 
innemen: eenheid in verscheidenheid. We kijken uit 
naar de resultaten van de vitaliteitstoets, waarover de 
kerngroepen begin 2024 worden bijgepraat.  
 
Intussen zijn er wel consequenties voor het liturgisch 
rooster. Met Kerstmis is de aanpassing beperkt gebleven 
tot de volgende: 24 december, kerstavond: in plaats van 
de traditionele Nachtmis zal om 22.00 uur een sfeervolle 
Woord- en Communieviering met Connection 
plaatsvinden. 
Het hoogfeest van Kerstmis vieren we 25 december 
10.30 uur met een Eucharistieviering met Gaudete. 
Voor het eerste kwartaal van 2024 is het Pastoraal Team 
erin geslaagd om het aantal eucharistievieringen op peil 
te houden. In januari/februari zal het Pastoraal Team 
met alle 4 de kerngroepen de uitgangspunten voor het 
huidige rooster evalueren, zoals deze gelden sinds juli 
2023 (zoals geen viering in Ars/Titus om de beurt op de 
1e zondag van de maand, en de nieuwe aanvangstijden 
in de MED en de Emmaus). De insteek van de kerngroep 
Ars is dat deze evaluatie zo snel mogelijk leidt tot een 
evenwichtige verdeling van Eucharistie en Woord- en 
Communievieringen. Daarvoor kan het nodig zijn dat de 
aanvankelijke wens van veel Ars parochianen om niet 
van aanvangstijd te veranderen, heroverwogen moet 
worden. We nodigen u graag uit om uw mening hierover 
alvast met ons te delen. 
We wensen u een goede adventsperiode toe: op weg 
naar de boodschap van licht en vrede in onze wereld, 
ver weg en dichtbij.   
Kerngroep Pastoor van Ars kerk (Ineke Giezeman, Is van 
Woerden, Jessica ten Bosch, Marcus Switzar, Ton 
Ammerlaan en Marian Bosch) 
 
 
 
 
 
 
 

Schoonmaak kerk 16 december 2023 

Kerstmis komt eraan en we willen graag dat de kerk er 
spic en span uitziet. We zorgen er voor dat koper en 
zilver blinkt als een zonnetje en dat ook het kaarsvet 
overal wordt verwijderd. We hebben jullie hulp nodig, 
vele handen zorgen voor licht werk. Als we met 
minimaal 4 mensen zijn, kunnen we ons werk verrichten 
van 10 .00 uur tot 12.00. Wij zorgen dat alle 
schoonmaakspullen aanwezig zijn; zelf s.v.p. zorgen voor 
beschermende handschoenen. Meld je aan bij Nico 
Rongen (06-57706116/N_Rongen@planet.nl) of bij 
Marcus Switzar (marcusswitzar@yahoo.com). 
 

GEEN viering Tabitha 21 december 

Door een agendafout bij Tabitha kan de kerstviering 
aldaar op 21 december niet doorgaan. De eerstvolgende 
viering in Tabitha is op donderdag 18 januari. 
21 december zal de wekelijkse viering ‘gewoon’ om 10 
uur in de Ars zijn. 
 

Voedselbank 

In januari hebben de Voedselbanken vaak minder 
‘toevoer’. Laten we ook dan de voedselbank niet 
vergeten. Er is behoefte aan: (volkoren) pasta, 
(zilvervlies) rijst, couscous, koffie/thee, groente-
conserven, houdbare melk, havermout, vis in blik, 
zonnebloem- of olijfolie, en verzorgingsproducten. Doet 
U mee!?! Voedselbank Den Haag e.o. voorziet wekelijks 
2000 gezinnen van het nodige pakket. 
 

Concert Capriola 10 december 

Na de viering (en ‘aangeklede’ koffie) van de 2e 
Adventszondag is er rond 12/12.15 uur een concert door 
het ensemble Capriola, waarvan (voormalig) parochiaan 
Kees Konings deel uitmaakt. Zij bespelen replica’s van 
antieke fluiten met een bijpassend oeuvre. Het duurt tot 
13/13.15 uur. In de bijlage treft U het programma en 
nadere informatie aan. Van harte aanbevolen! In het 
bijzonder alle ARS vrijwilligers welkom om het 
kerstgeschenk van de parochie in ontvangst te nemen! 
 

Collecte opbrengsten 

Gewone collectes oktober € 643,97 
Collectie Wereldmissiedag 22 oktober € 317,450 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marcusswitzar@yahoo.com


 

 

Ars Kroniek 

Op 10 november overleed Pauline van der Palm, 
geboren 26 juli 1940.  
Dit IM is een ingekorte versie van wat haar goede 
vriend, parochiaan John de Gier schreef: 
Jouw definitieve afscheid van het leven heeft lang op 
zich laten wachten. Beetje bij beetje, namen we afscheid 
van elkaar. Afscheid van een dierbare vriendin, een 
creatieve vrouw vol ideeën en initiatieven. 
Pastoor Van Waasdijk bracht ons samen in het bestuur 
van de diaconie in de Paulus. Jij kwam uit Amerika om 
voor je ouders te zorgen en je hier te vestigen. Het klikte 
meteen en onze samenwerking is uitgegroeid tot een 
innige vriendschap. We hebben in de diaconie aandacht 
besteed aan de zieken en ouderen. We hebben ook 
bijzondere projecten mogelijk gemaakt, zoals de 
jaarlijkse Ziekenzalving met lunch erna. Na een aantal 
jaren kwam er een fusie met de kerk in Loosduinen.  
Pauline zag nieuwe mogelijkheden, om zich dienstbaar 
te maken. De crypte van de Pauluskerk! Jarenlang 
verwaarloosd, vies en vuil. Er werd gepoetst, geschrobd 
en geordend. En Pauline initieerde een wekelijkse 
koffieochtend voor de ouderen uit kerk en omgeving. 
Het Cryptisch Café is geboren. Er is behoorlijke 
belangstelling vanuit kerk én wijk. We drinken koffie, 
waarna iedereen aan een speel- of spelactiviteit begint. 
Pauline geeft deze ochtenden meer inhoud door 
gastsprekers uit te nodigen. Zoals de wijkagent, een 
notaris, een bedevaartganger naar Compostella, een 
jaarlijks sinterklaasfeest etc. De honger van Pauline om 
te organiseren is nog niet gestild. Ze organiseert 
dagtochten met de museumbus. Naar de Hermitage, de 
Hoge Veluwe, Boymans van Beuningen. 
Helaas gebeurt het onvermijdelijke: “De Paulus kerk 
wordt gesloten.” En daarmee ook ‘onze’ crypte. We 
verhuizen naar eetcafé “De Hollandaise” en later naar 
“Mondriaan”. Corona betekende het einde van het 
Cryptisch Café, maar de whatsapp groep herinnert nog 
aan die mooie tijd. Pauline heeft de koffieochtenden tot 
het laatst bezocht, al werd haar geestelijk welbevinden 
merkbaar minder.  
Ik ben in deze periode langzaamaan voor Pauline gaan 
zorgen, ging elke dinsdagochtend op bezoek. 
Koffiedrinken, winkelen en wandelen maakte langzaam 
plaats voor zorg. Pauline vindt het leven niet meer leuk, 
zeker als de herkenbaarheid van haar omgeving 
langzamerhand verdwijnt. Als het thuis niet meer gaat, 
gaat Pauline naar “Duinhaghe”. Dit wordt een ramp, 
mede door Corona. Dochter Mariëtte vindt een 
geschiktere woonvorm in Twello. Toch is het 
ziekteproces niet te stoppen en gaat Pauline lichamelijk 
en geestelijk verder achteruit.  Het doet me goed, als 
Pauline mij na lange tijd begroet met “Ha, John”. Het 
leven neemt ondertussen verder afscheid van Pauline, 
“We zijn elkaar kwijt”. Pauline heeft nu de overstap naar 

het betere leven gemaakt, waar ze altijd in heeft geloofd 
en voor heeft gebeden. Lieve Pauline, je hebt eindelijk je 
eeuwige rust en geluk gevonden in het koninkrijk van De 
Heer. Een laatste Adieu, van je vriend, John de Gier.  
Het afscheid, waarin diaken Kuhlmann voorging vond 
plaats op 18 november op Ockenburg. 
 
Op 14 november overleed Truus ten Wolde-Kamp, 
geboren 9 september 1926. 
De tekst bij haar afscheid luidt ‘je ben geboren om lief te 
hebben, om je geborgen te voelen, en anderen 
geborgenheid te bieden’. Die geborgenheid bood ze aan 
Hans en Gabrysia en aan kleindochter Ludwika. Toen 
Gabrysia met haar 10-jarige dochter naar Nederland 
kwam om bij Hans te gaan wonen, ontving Truus hen 
met open armen. Ze werd de beste vriendin van 
Gabrysia. Die haar omschreef als erudiet en 
gezaghebbend. Ten tijde van het overlijden van haar 
man Jan ontstond de innige vriendschap met pastoor 
Berger en vond ze in het geloof houvast. Haar geloof 
was doorleefd en een bewuste keuze. Vriendschap én 
gezag had ze ook met en bij hond Frans. Kleindochter 
Ludwika omschreef haar oma als een vrouw die wist wat 
ze wilde. Een sterke zelfstandige vrouw. Ze las liever een 
boek dan dat ze een gesprek zonder diepgang moest 
voeren. Ze zag mensen voor wie ze werkelijk waren.  
‘Truus was geen oudere dame’ zei vriendin Marijke 
Verbiest. Al moest Truus accepteren dat haar lichaam 
haar in de steek liet. Haar geest was scherp tot het eind. 
In de Ars ontfermde ze zich o.a. over de kinderen in hun 
voorbereiding op de sacramenten doop en vormsel. In 
de eucharistieviering bij haar afscheid op 21 november 
in de Ars sloot Pastor Kouijzer af met de tekst ‘zo sterk 
als de dood is de liefde’: Truus komt thuis bij God, 
eeuwig geborgen en verbonden met Jan en haar broer. 
De begrafenis daarna was op Westduin. 
 
Op 27 november overleed Nel van Vlijmen, geboren 5 
oktober 1932. Het afscheid is op dinsdag 5 december 
om 11 uur op Westduin. IM volgt in agenda januari. 
 
 
 
 
 

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 

  070 - 325 72 69   
 pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl 
  www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  
NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars 

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  
NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars 

mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/


 

Kerstviering 2023 MIDDIN 

 
 

Maandag 18 december  
 

Pastoor van Arskerk, Aaltje Noorderwierstraat 4, Den Haag. 

Kerk open (achteringang): 18.30 uur. 

Aanvang viering: 19.00 uur. 

Einde: circa 19.45 uur, aansluitend is er koffie/thee. 

Vrijwilligers welkom! Graag melden bij mgc_rekveldt@hotmail.com 

 

Van harte welkom! 
Darid Zouaoui 

Ina Beemster 

Connie de Peuter 

 

Geestelijk Verzorgers 
 


