
 Ars Agenda januari 2024 
 R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
 

H Missen in de Ars  

Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst)  Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst) 

Za 17:00 H Mis / W&C  1e, 2e, 4e Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

Zo 10:30 Hoogmis / W&C  3e Do 11:00 H Mis in Tabitha 

 

Za 30 dec 
17.00 

 

H Anysia van Thessalonica 
H Mis in Ars door pater Kristof Alfrianto, 
SVD; 
voor overleden ouders 

Zo 31  dec
  10.30 

Sint Sylvester, paus, Oudjaar 
Woord en Communiedienst door diaken  
P Kuhlmann; 
voor levende en overleden weldoeners 
van de Ars 

Ma 1 jan 
 

10.30 

Besnijdenis des Heren, Maria Moeder 
van God, Nieuwjaar 
Hoogmis door wnd. pastoor T Kouijzer 
en diaken J van Adrichem; samenzang 
voor een zieke, voor Els Stijnman-Koster, 
Antje Koning, George Carrière, Anneke 
en Gerry Jousma 

Do 4 
9.30 

10.00 

H Faraïldis van Gent 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars; voor Els van Schaik-de 
Gooijer 

Za 6 
17.00 

Openbaring des Heren, Driekoningen 
Woord en Communiedienst door diaken  
P Kuhlmann, m.m.v. Huibert aan het 
orgel 
voor het welzijn van parochianen die 
niet meer thuis kunnen wonen 

Zo 7  
10.00 t/m 

11.30 

Driekoningen 
Arskerk: gelegenheid om kaarsje op te 
steken en voor persoonlijk gebed 

Do 11   
9.30 

10.00 
11.00 

H Daniël van Ethiopië 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars; voor Tine Ton 
Katechese 

Za 13 
 

17.00 

H Hilaire de Poitiers, bisschop en 
kerkleraar 
H Mis door wnd. pastoor T Kouijzer 
voor Miep de Haan 
 
 

Zo 14  
10.30 

Tweede Zondag door het Jaar               
Hoogmis door pater Assys Moron en 
pastoraal werker Duncan Wielzen, 
m.m.v. Connection 
voor een zieke, voor Truus ten Wolde, 
Antje Koning, Nel van Vlijmen, Henk en 
Annie Barendse, overleden ouders in den 
Bosch-van der Ende, Paula en Louis ten 
Bosch, Nick Romijn, Lida Zondag, Joop 
Janse, Pauline van der Palm, Anneke en 
Gerry Jousma 

Do 18   
11.00 

H Margit van Hongarije 
H Mis in Tabitha 
voor pastoor EJ van Waasdijk   

Za 20 
        17.00 

 

H Sebastiaan, martelaar 
Woord en Communiedienst door diaken  
J van Adrichem 
voor de stille armen in de parochie 

Zo 21    
10.30 

Derde Zondag door het Jaar 
Hoogmis door wnd. pastoor T Kouijzer 
m.m.v. Summa 
voor Els van Schaik-de Gooijer, Fietje en 
Suzette van der Haagen, Riet en Karel 
Brouwer, Rob Schaepman, Anneke en 
Gerry Jousma 

Do 25   
9.30 

10.00 
11.00 

Bekering van de H Paulus 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars; voor Leny Molleman 
Katechese 

Za 27 
        17.00 

 

H Angela de Merici, maagd 
H Mis door wnd. pastoor T Kouijzer 
m.m.v. Huibert, orgel 
voor Aad Verdel, Antje Koning, voor een 
zieke 

Zo 28    
10.30 

Vierde Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater Assys Moron en 
diaken Paul Kuhlmann, m.m.v. 
Gezinskoor; voor pastoor Louis Berger, 
Gerry en Anneke Jousma 

Collecte opbrengsten 

Kerstcollectes (3 stuks) € 1090 
Collecte ‘Heilig Land’ € 350 
 

Voedselbank 

In januari hebben de Voedselbanken vaak minder 
‘toevoer’. U hebt al flink uw best gedaan om hierin te 
voorzien. We willen vanuit de Ars half januari 25 dozen 
vullen. Aanvulling is nog welkom van: koffie/thee, 

houdbare melk, havermout, vis in blik, zonnebloem- of 
olijfolie. En schoonmaak en/of verzorgingsproducten, 
zoals tandpasta en shampoo. Doet U mee!?! 
Voedselbank Den Haag e.o. voorziet wekelijks 2000 
gezinnen van het nodige pakket. 
  



 

 

Ars kroniek 

Op 27 november overleed Nellie van Vlijmen, geboren 5 
oktober 1932. Nellie geloofde in Jezus, al uitte zich dat 
niet in grote kerkbetrokkenheid. Met het instituut kerk 
en het Vaticaan had zij niet veel op, maar door Kees 
Romijn kwam ze toch weer regelmatig in de kerk. De 
keuze voor paus Franciscus zal haar goed hebben 
gedaan. Want de zorg voor de schepping die de paus 
continue onder de aandacht brengt, moet Nellie hebben 
aangesproken. Nellie was begaan met de schepping, had 
vooral zorg om dieren, toonde grote betrokkenheid bij 
de dierenbescherming. Ze richtte zelf de ‘Stichting tot 
bescherming van zeehonden en andere pelsdieren’ op. 
Uit respect voor de dieren is zij, na het overlijden van 
haar man, in 1982, streng vegetariër geworden. 
Nellie hield van klassieke muziek en misschien was het 
luisteren daarnaar voor haar wel de manier om de 
aanwezigheid en de liefde van God te ervaren. We 
weten het niet zo goed, Nellie was geen vrouw van de 
voorgrond. Ze zag er wel altijd goed verzorgd uit, maar 
stelde geen hoge eisen aan wat anderen voor haar 
zouden moeten doen of betekenen. Ze was bescheiden 
en kon goed voor zichzelf zorgen. Vooral dankzij goede 
vriend Kees en neef Edwin Bolle kon ze lang thuis 
blijven. Tot ze door een val de trap begin dit jaar haar 
heup brak. Dat versnelde de geestelijke achteruitgang. 
Neef Edwin gaf aan dat het goed is dat onze Lieve Heer 
haar gehaald heeft en dat haar erfenis ten goede komt 
aan de Donkey Foundation. Bij het afscheid op 5 
december op Westduin, waar zij werd bijgezet bij haar 
zuster, de moeder van Edwin, ging diaken van Adrichem 
voor. 
 
Op 28 november overleed Trees Steens, geboren 10 
april 1937. Zij was jarenlang samen met Anneke Klaver 
de drijvende kracht achter het koffieteam. Altijd 
opgewekt, ondank persoonlijk verlies in haar omgeving. 
De laatste jaren ging ze vooral geestelijk achteruit. 
Dankzij de niet aflatende steun van medebewoners, in 
het bijzonder Coby Korff de Gidts, kon ze lang thuis 
blijven wonen. Begin dit jaar verhuisde ze naar een 
verpleeghuis in Benoordenhout, waar ik haar bezocht. 
Ze herkende mij en wist zelfs de naam van mijn 
echtgenoot Is. spontaan. Het afscheid en de begrafenis 
vonden plaats op 4 december op Westduin. 
 
Op 19 december overleed ‘na een lang, betrokken en 
kleurrijk leven’ Anneke Jousma, geboren 4 oktober 
1929. Anneke kwam vele jaren trouw naar de 
eucharistieviering in de H. Pastoor van Ars kerk. 
Weliswaar niet katholiek opgevoed voelde ze zich 
verbonden met onze kerk en vond ze er de verdieping 
waarnaar ze op zoek was. In dat kader nam ze ook graag 
trouw en aandachtig deel aan het maandelijkse Leerhuis 

van Pater Vervooren. Het mystieke, de rituelen, ze 
spraken tot haar verbeelding. Ze was oprecht betrokken, 
geïnteresseerd en kleurrijk: ook in haar verschijning. De 
muziek en de natuur waren bronnen van vreugde en 
verwondering voor haar. Ze was trots op haar Friese 
afkomst en zeer gehecht aan haar zusje Gerry. Vader 
Anne was een gelauwerde dichter, de appel viel niet ver 
van de boom. Anneke schreef ook vele gedichten, er 
verscheen een bundeltje van, waaruit zij het 
onderstaande gedicht (2001) aan ons meegeeft. Dankzij 
liefdevolle buren als mantelzorgers, waaronder Kitty 
Havermans, kon ze bijna tot het laatst thuis wonen. Het 
afscheid vond plaats op 29 december in crematorium 
Haagse Duinen. 

Waar is de warmte, die wij zoeken 

Waar wordt werkelijk contact gemaakt 

Waar is de aandacht voor de ander 

Om mee te voelen, wat hem raakt 

 

Wij mensen hebben elkaar nodig 

Al zijn wij met onszelf tevree 

Geeft openheid juist naar de ander 

Een extra kracht en diepte mee! 

 

Concert 28 januari 15 uur ' Warme klanken voor een 
winterse dag'  

Het ensemble Vivace, bestaande uit Marije Beckers, 
cello, Marjon van Es, zang en piano, Harry van der Meer, 
viool en Jaap de Wit, piano verwarmt en verblijdt U 
graag deze zondag met een muzikaal programma: deels 
instrumentaal (pianotrio en cello-piano) en deels vocaal 
(pianotrio met zang). Alsmede een quatre mains piano  
stuk. Toegang gratis, breng buren, vrienden en familie 
mee! 
 

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 

  070 - 325 72 69   
 pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl 
  www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  
NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars 

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  
NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars 

 

mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/

