
 Ars Agenda april 2024 
 R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
 

H Missen in de Ars  

Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst)  Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst) 

Za 17:00 H Mis / W&C  1e, 2e, 4e Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

Zo 10:30 Hoogmis / W&C  3e Do 11:00 H Mis in Tabitha 

 

Do 28 maart 
19.00 

 
19.00 

Witte Donderdag 
Kinderviering door diaken  
J van Adrichem 
H Mis in MED  

Vr 29  
15.00 

 
19.00 

Goede Vrijdag 
Kruisweg in Ars door pater A Moron, 
SVD; Gebed voor George Carrière 
Plechtigheden in MED 

Za 30 
        21.00 

Paaszaterdag 
Paaswake in MED 

Zo 31   
10.30 

 
 
 

11.00 

Hoogfeest van Pasen 
Woord en Communiedienst door diaken 
J van Adrichem, m.m.v. Connection en 
Alle4; Voor Paula en Louis ten Bosch, 
Anneke en Gerry Jousma 
Hoogmis in MED 

Einde van de Vastenactie 

Ma 1  april 
10.00 

Tweede Paasdag 

Hoogmis in Emmaus door pastoor T 
Kouijzer; voor Jan Boom    

Do 4   
9.30 

10.00 

H Isidoor, bisschop en kerkleraar 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars voor Aad Verdel 

Za 6 
17.00 

H Methodius, bisschop en belijder 
H Mis door pater A Moron, svd  
voor Henk en Annie Barendse 

Zo 7  
10.30 

Beloken Pasen 
Hoogmis door pater K Alfrianto, svd  en 
diaken P Kuhlmann, m.m.v. Gezinskoor 
voor Familie van der Haagen-Endert, 
Anneke en Gerry Jousma, Mw 
Swaanenburg-Steenhuis, overleden 
ouders vd Heuvel-Honsbeek, overleden 
grootouders Honsbeek-Berefinger, 
overleden overgrootouders Honsbeek-de 
Wit, Dorothé en Rob Schaepman 

Do 11   
9.30 

10.00 

Maria Boodschap 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars voor Truus ten Wolde en 
Nel van Vlijmen, overleden ouders 

Za 13 
        17.00 

 

H Martinus, paus 
Woord en Communiedienst door diaken 
J van Adrichem m.m.v. cantor 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de parochianen 

Zo 14   
10.30 

Derde Zondag van Pasen 
Pontificale Hoogmis door Mgr H van 
den Hende en diaken J van Adrichem  
met Vormsel m.m.v. Connection 
voor Riet Bos, Joop Janse, Mw 
Swaanenburg-Steenhuis, Els van Schaik-
de Gooijer, Antje Koning, Riet en Karel 
Brouwer, Cornelis van Leeuwen 

Do 18   
11.00 

H Eleuterius en zijn moeder, martelaren 
H Mis in Tabitha voor Miep de Haan 

Za 20 
        17.00 

 

H Bertran van Scythië 
H Mis door pater A Moron, svd, mmv 
een cantor, Roepingenzondag 
voor Lida Zondag 

Zo 21    
10.30 

Vierde Zondag van Pasen 
Hoogmis door pater A Moron, svd 
m.m.v. SUMMA, Roepingenzondag 
voor overleden ouders in den Bosch-van 
der Ende  Mw Swaanenburg-Steenhuis, 
Antje Koning, Joop Janse, George 
Carrière, Suzette en Fietje van der 
Haagen 

Do 25   
9.30 

10.00 

H Markus, evangelist 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars voor pastoor Erik Jan van 
Waasdijk, Cornelis van Leeuwen 

Za 27 
        17.00 

H Petrus Canisius, sj 
H Mis door pater A Moron, svd 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Zo 28   
10.30 

 
 

Vijfde Zondag van Pasen 
Woord en Communiedienst door D 
Wielzen, pastoraal werker, m.m.v. 
Gezinskoor 
voor levende en overleden weldoeners 
van de parochie 

 
  



 

 

ARS kroniek 

Op 25 februari overleed Cornelis van Leeuwen, geboren 
30 maart 1930. Zijn vrouw Joyce memoreerde hun meer 
dan 40 jaar samenzijn. Als goed en hecht team. Dat er 
graag op uit trok maar toen mobiliteit minder werd ook 
kon genieten in en rondom het huis. Tuincentrum 
Ockenburg en het Pannenkoeken restaurant Kijkduin 
waren vaste plekken. Toen ze 25 jaar geleden 
neerstreken in Loosduinen verdiepten ze hun geloof 
weer. Er ontstond in de Ars een trouwe vriendschap met 
Kees Romijn, Nelly e.a. Tijdens corona waren de televisie 
uitzendingen van Eucharistievieringen dierbaar. Kees 
bracht wekelijks de Communie. Pastoor Kouijzer 
benadrukte hoe Cornelis die intens beleefde. Hij was 
zeer gelovig en ervoer zijn geloof als een doorleefde 
werkelijkheid: door gebed, rozenkrans, en communie 
was er de band met God. Zijn 2e steun en toeverlaat was 
Joyce, hun band was krachtig. De 3e pijler vormde zijn 
humor, ook toen het minder ging. Koffie en taart 
vormden dan troost, zoals zoon Paul zei. Ook kon hij 
genieten van Wim Kan, en Toon Hermans. Bovenal 
doorstond hij de laatste lastige jaren dankzij Joyce en 
hun gezamenlijke lol en positivisme, tot het laatst. Uit 
de jongere jaren van Cornelis herinnerde Paul zich de 
handigheid van zijn vader om alles zelf te verbouwen in 
hun nieuwe huis; zijn liefde voor auto’s waarmee familie 
bezocht en reizen gemaakt werden. De speeltoestellen 
die hij eigenhandig voor de kleinkinderen maakte, zijn 
motor. En de goede jaren na zijn pensionering, samen 
met Joyce met de boot door Nederland varend. Zijn 
laatste woorden ‘Ik naar huis’. Jezus ging naar het huis 
van zijn vader om Cornelis een ‘Thuis’ te bereiden. Het 
gemis is er, maar zoals de 1e Lezing zegt ‘niemand leeft 
voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf’. De banden 
zijn sterker dan de dood. Het afscheid was op 5 maart 
vanuit de Pastoor van Ars kerk, waarna de begrafenis op 
Westduin plaatsvond. 
 
Op 26 februari overleed Dorothé Schaepman-Melchers, 
geboren 8 april 1938. Enige tijd na het overlijden van 
haar man Rob in voorjaar 2023 hoorde ze dat ze 
ongeneeslijk ziek was. ‘Daar gaan we niet dramatisch 
over doen’ zei ze tegen haar kinderen, met de 
relativering en humor die haar eigen waren. Ze was een 
ras-optimist: ‘kan wel’. Zo intens als ze geleefd had 
waren de laatste weken, met veel bezoek, Dolly stralend 
tot het eind. De kinderen noemden haar de meest 
onbaatzuchtige, meest liefdevolle, meest zorgzame 
moeder, die zichzelf altijd op de laatste plek zette. Die 
van alles voor iedereen een feestje maakte. Inclusief een 
lied voor elk feest. In hun huis in Kijkduin ‘Dollywoods’ 
stond de piano centraal, naast de eettafel waaraan 
spelletjes gespeeld werden, de zitkuil in de achtertuin 
en de keukentafel waaraan menig goed gesprek gevoerd 
werd. Ook voor veel vriendjes/vriendinnetjes vormde ze 

een 2e thuis. In haar jeugd was ze au pair, later 
stewardess, tot haar huwelijk. Ze bracht Rob zijn hele 
leven ontbijt op bed. Was beste maatjes met haar 
kinderen met en voor wie ze menig avontuur 
organiseerde. En reizen naar het buitenland en 
vakanties met de boot in Friesland. Die mooie 
herinneringen vormen de rijkdom van haar leven. Ook 
voor de Ars en wijlen pastoor Berger heeft ze veel 
betekend. Op haar sterfbed zong (blauwe) zuster 
Mirakel het Ave Maria. Zo ook bij het afscheid op 4 
maart. De muziek werd afgesloten met Halleluja. Daarna 
bracht de familie haar naar het crematorium. 

Concert 21 april 15 uur ' Warme klanken voor een 
winterse dag' . 

Het ensemble Vivace, bestaande uit Marije Beckers, 
cello, Marjon van Es, zang en piano, Harry van der Meer, 
viool en Jaap de Wit, piano verwarmt en verblijdt U 
graag deze zondag met een muzikaal programma: deels 
instrumentaal (pianotrio en cello-piano) en deels vocaal 
(pianotrio met zang). En ook een quatre-mains piano 
stuk.  
Toegang gratis, breng buren, vrienden en familie mee!! 
Omdat het concert eerder op 28 januari wegens ziekte 
geannuleerd moest worden, is het programma 
hetzelfde. Onder hopelijk een zonnig(er) voorjaars-
gesternte! 

Vormsel 14 april in ARS 

Op zondag 14 april worden er 20 jongeren gevormd 
door Bisschop A.J. van de Hende. Hij zal het sacrament 
toedienen tijdens een plechtige viering in de Pastoor 
van Ars kerk. Het bewust uitspreken van de 
Geloofsbelijdenis (als een getuigenis), de handoplegging 
(steun/bemoediging) en de zalving met olie (Chrisma) 
zijn belangrijke elementen in deze viering. De muzikale 
ondersteuning wordt verzorgd door het koor 
Connection. Bijzonder is, dat dirigente Nathalie 
Vos tijdens deze viering ook het sacrament van de doop 
en Eerste Communie zal ontvangen, dus toe wil treden 
tot onze kerk. Alle parochianen zijn uitgenodigd om 
aanwezig te zijn en/of te bidden voor deze jongeren. Dat 
zij de Heilige Geest mogen ontvangen om deze in hun 
leven te laten werken met de gaven van de Geest 
(Wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid, 
ontzag voor God). Er hangt een groepsfoto in de 
Bergerie met hun namen!  
 

 



 

 

 
 

 

OPENINGSBEDEVAART KEVELAER: Van Jozef naar 
Maria!  

2-daagse openingsbedevaart van dinsdag 30 april t/m 
woensdag 1 mei 

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, troosteres der 
bedroefden, biedt een ieder vertroosting, kracht en 
energie. We komen bij “Moeder Thuis”. Op dinsdag 30 
april rijden we met een touringcar langs diverse 
opstapplaatsen in de regio Haaglanden, drinken koffie 
onderweg en brengen in Smakt een bezoek aan de kapel 
van St. Jozef. Dit plaatsje in Noord-Limburg is het enige 
bedevaartoord in ons land dat aan St. Jozef is gewijd. De 
bruidegom van de H. Maagd en voedstervader van 
Jezus, wordt er niet alleen vereerd als patroon van een 
gelukkige levensstaat, maar ook als patroon van het 
christelijke huisgezin en als patroon van een zalige dood. 
Zoals St. Jozef ons de weg wijst naar Maria zullen wij 
onze openingsbedevaart na Smakt voortzetten naar 
Maria in Kevelaer. 
Op woensdag 1 mei begeeft een kleurrijke processie zich 
naar de hoofdingang van de Basiliek.  
Daar wordt traditioneel met 3 tikken op de deur de 
opening van het bedevaartseizoen hoorbaar en 
zichtbaar. Met een Pontificale Hoogmis met de 
Pauselijke Zegen zullen we deze dag vieren. 
In de loop van de namiddag rijden we weer naar huis. 
Nadere informatie en aanmelding op www.bedevaart.nl 
of via dehaagsebedevaarten@gmail.com; telefoon 06-
49890002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Goede Week: gedicht Anneke Jousma (april 2001)   
 

‘Matthäus Passion’ 

Het lijden van God’s Zoon, in klanken gevangen 

van klagende gezangen en intens verlangen. 

Het lijden van God’s Zoon, in verdriet gevangen 

met koraal gezangen, in een troostend verlangen. 

Het lijden van God’s Zoon, houdt de mens gevangen 

en voelt in al die gezangen een groot ontredderd 
verlangen. 
 
Het lijden van God’s Zoon, helpt de mens ontvangen 

door middel van de zangen een Liefderijk verlangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 

  070 - 325 72 69   
 pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl 
  www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  
NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars 

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  
NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars 

 

http://www.bedevaart.nl/
mailto:dehaagsebedevaarten@gmail.com
mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/

