
 Ars Agenda augustus 2023 
 R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
 

H Missen in de Ars  

Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst)  Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst) 

Za 17:00 H Mis / W&C  1e, 2e, 4e Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

Zo 10:30 Hoogmis / W&C  3e Do 11:00 H Mis in Tabitha 

 

Do 3   
9.30 

10.00 
 

11.00 

H Nicodemus, lid van het sanhedrin  
Rozenhoedje 
H Mis door pater A. Moron, SVD 
voor Ursula Simon 
Katechese 

Vr 4 
10.30 
12.00 

H Pastoor van Ars  
Opening Abdijdag 
H Mis door pater F. Vervooren, ocd 
voor pastoor Louis Berger, Riet en Karel 
Brouwer, Antje Koning 

Za 5 
 17.00 

Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw 
H Mis door wnd pastoor T. Kouijzer 
m.m.v. Huibert, orgel 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Zo 6  
10.30 

Gedaanteverandering van de Heer  
Woord en Communiedienst door diaken  
P. Kuhlmann, m.m.v. Leo Hartman, orgel 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
parochianen 

Do 10   
 

9.30 
10.00 

H Laurentius, diaken, patroon van 
Rotterdam 
Rozenhoedje 
H Mis door pater Assys Moron, SVD 
voor Anneke Swart, Antje Koning 

Za 12 
                 

17.00 
 

H Jeanne de Chantal, stichteres van de 
Visitandinen 
H Mis door wnd pastoor T. Kouijzer 
m.m.v. Huibert, orgel 
voor pastoor EJ van Waasdijk 

Zo 13  
10.30 

Negentiende Zondag door het Jaar 
Woord en Communiedienst door diaken  
J. van Adrichem 
voor levende en overleden weldoeners 
van de parochie 

Di 15   
19.00 

Maria Tenhemelopneming 
H Mis in MED 

Do 17 
11.00 

H Clara van Montefalco, abdis 
Woord en Communiedienst in Tabitha 
door diaken P. Kuhlmann 
voor het welzijn van parochianen die 
niet meer thuis kunnen wonen  

Za 19 
17.00 

H Lodewijk van Toulouse, bisschop 
Woord en Communiedienst door diaken  
J. van Adrichem 
voor de zieken van de parochie 

Zo 20  
10.30 

Twintigste Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. cantor en orgel 
voor Antje Koning, Els van Schaik-de 
Gooijer, Aad Verdel, Joop Janse, 
Suzette en Fietje van der Haagen, Louis 
ten Bosch, overleden ouders in den 
Bosch-van der Ende, pastoor Louis 
Berger 

Do 24   
9.30 

10.00 

H Bartolomeus, apostel 
Rozenhoedje 
H Mis door pater A. Moron, SVD 
voor pastoor EJ van Waasdijk 

Za 26 
17.00 

H Alexander van Bergamo, martelaar 
H Mis door pater A. Moron, SVD 
m.m.v. cantor en orgel 
voor To van Daalhoff, Antje Koning  

Zo 27  
10.30 

Een en Twintigste Zondag door het Jaar 
Woord en Communiedienst door diaken  
J. van Adrichem 
Gezinsviering m.m.v. Alle4 
voor de stille armen in de parochie 

Miva Collecte 

Do 31   
9.30 

10.00 

H Maria, Middelares van alle Genade 
Rozenhoedje 
H Mis door pater A. Moron, SVD 
 voor Reginald Toney 

Collecte opbrengsten 

Gewone collectes juni € 1015,55 
Aandachtcentrum (10 en 11 juni)  € 79,50  
Deurcollecte (24 en 25 juni)  € 43,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wereldjongerendagen (WJD) Lissabon 2023 

Ars parochiaan Maarten van der Biezen was in 2000 een 
van de tienduizenden R.K.-jongeren bij de WJD in Rome. 
Zijn blijvende herinnering zijn het lied “Emmanuel’ en de 
woorden van de Paus: ‘non abbiate paura’, ‘wees niet 
bang’. Wees niet bang om in het diepe te springen, niet 
bang om Jezus als voorbeeld te kiezen. ‘Om met zoveel 
jongeren samen het geloof te vieren, is een ervaring die 
ik elke jongere toewens’ schijft hij in ‘Tussenbeide’ 
(zomer 2023). 
 

  



  
 
 

 

Verslag van een ‘dual pilgrim’  

Begin in Spanje 
In aanraking met de natuur door Kumano Kodo. Dat is 
wat mijn vrouw en ik in de lente beleefden tijdens de 
pelgrimstocht in Japan. De keuze voor deze tocht kwam 
na aanbevelingen van mede-pelgrims tijdens een 
eerdere wandeling naar Santiago de Compostella. Toen 
bracht de route vanuit Porto ons langs vele steden, 
dorpen, wijngaarden. De ruim 124 kilometer langs de 
Camino de Santiago confronteerde ons in een notendop 
met verschillende aspecten van het leven: van 
voorbereiding tot behalen van het doel; met wind mee, 
wind tegen, berg op, berg af, met voorspoed en 
tegenslag. Na deze mooie ervaring in Spanje, moésten 
we ook naar Japan. 
 
De route naar Kumano 
Kumano Kodo is de naam van de pelgrimstochten door 
de heilige gebieden van het Kii-schiereiland in Japan. 
Kumano Kodo staat evenals de Camino de Santiago op 
de Unesco Werelderfgoedlijst. Dat erfgoed is volop te 
beleven. Het gebied werd beschouwd als een heilige 
plek: pelgrims begonnen de routes al tijdens de HEIAN-
periode (794-1185) te bewandelen. De Japanse 
architectuur met schuine daken heeft haar wortels in dit 
gebied.  
De pelgrimstocht gaat met steile op- en afdalingen over 
oud-vulkanisch gebergte, door dichtbegroeide bossen. 
De tientallen kilometers te voet leiden door hoge 
bergen langs verschillende nederzettingen. Die zijn 
ontstaan door de pelgrims die behoefte hadden aan 
plekken om te overnachten en op kracht te komen. Ze 
bestaan uit traditionele Japanse bouwwerken, tempels, 
theehuizen en warmwaterbronnen.   
 
Kumano Kodo is een onderdompeling in de natuur. Het 
gebergte reikt overal tot aan de horizon en de 
bergpaden lopen door de in mist verhulde bergtoppen. 
Je ontmoet nauwelijks andere pelgrims en bent ver van 
de bebouwde omgeving. Urenlang wandelend word je 
blootgesteld aan de elementen. Diep in het gebergte 
ben je buiten bereik van een mobiele 
telefoonverbinding en aangewezen op alleen jezelf, de 
ander en God. De tempels en rustplekken zijn dan ook 
een welkome redding en de vele waterbronnen 
onderweg zorgen voor een reine mens. De voldoening 
en dankbaarheid zijn groot als je de bloeiende 
kersenbloesem ziet en je de schoonheid van de natuur 
inziet. 

Tomas de Loo 

Like the Kii  
(gedicht van echtgenote Kamila Wolszczak) 

horizon line had long ago dissolved in the sticky air 
rocks like frozen waves of lava get stuck  
waves like Suzuki’s headlights blink to my eyes  
flow into the great throats of the caves  
rock’s teeth spit liquid sounds  
water like saliva from the guardian of the Pacific  
foam rolls between the cracks  
orange illumination of the sun combs its back  
the back of the Gods of the Kii 

 

Za 9 september 10.30 uur – Ziekenzalving- en 
zegening in Woonzorgcentrum Tabitha 

Als H. Pastoor van Ars geloofsgemeenschap en 
Woonzorgcentrum Tabitha besteden wij in het kader 
van Nationale Ziekendag bijzondere aandacht aan de 
zieken d.m.v. van een gezamenlijke ziekenzalving en 
ziekenzegening op zaterdag 9 september in Tabitha 
(Mozartlaan 280 zaal Golfslag, 3e etage). 
De ziekenzalving en ziekenzegening zijn oecumenisch en 
worden gevolgd door een H. Mis. 
Parochianen van de Pastoor van Ars kerk en andere 
kerken van onze parochie zijn van harte welkom. Er 
vindt dat weekend géén ziekenzalving plaats in de Ars. 
De sacramentele toediening geschiedt door wnd. 
pastoor Tom Kouijzer. De ziekenzegening geschiedt door 
Janneke Bregman, Geestelijk Verzorger van Tabitha.  
Ook (klein)kinderen zijn van harte welkom. Het wordt 
op prijs gesteld als U zich tevoren aanmeldt bij Nico 
Rongen: N_Rongen@planet.nl / 06-57706116. 
 

H Mis op vrijdag in de Ars vervalt vanaf augustus 
2023 

Bij de fusie van de vier parochies in Den Haag Zuid tot 
de RK Parochie de Vier Evangelisten werd aan de Ars de 
donderdag als ‘doordeweekse’ H. Mis toegewezen. De H 
Mis op vrijdag om 9 uur werd, met instemming van de 
bisschop van Rotterdam, gehandhaafd. Dit was mogelijk 
door grotendeels inzet van priesters van buiten het 
pastoraal team. Sinds een jaar was pastor Kouijzer onze 
trouwe voorganger. Gezien de recente wijziging in de 
pastorale bezetting in de parochie, is handhaving van de 
H Mis en het rozenhoedje op vrijdag in de Ars niet 
langer mogelijk. Veel dank aan de priesters, acolieten en 
kosters die het mogelijk hebben gemaakt om, naast de 
donderdag, ook op vrijdag in de Ars de Eucharistie te 
vieren.  

José ten Berge en Ineke Giezeman 

mailto:N_Rongen@planet.nl


  
 
 

 

Vr 4 augustus 10.30-15.30 uur – Abdijdag H. 
Pastoor van Ars  

Het thema is: GRENSGANGERS: SPIRITUALITEIT 
GETOONZET - De stille solidariteit van de karmelietessen 
van Compiègne en de monniken van Tibhirine. 
 
Op 17 juli 1794 werden 16 karmelietessen in Parijs 
vermoord als slachtoffers van de Franse Revolutie. Het 
verborgen leven van deze vrouwen in gebed en stilte als 
vorm van solidariteit met de lijdende wereld werd niet 
getolereerd. Francis Poulenc componeerde de opera 
'Dialogues des carmélites' (1957) als een muzikale 
zoektocht naar hun tijdloze bezieling. 
Op 21 mei 1996 werden in het Algerijnse Tibhirine 7 
trappisten die in harmonie met hun dorpsgenoten 
leefden ontvoerd en vermoord. De stem van de stille 
solidariteit in contemplatieve kloosters klinkt als een 
tijdloze melodie in een wereld waarin haat en moord 
levens blijven verwoesten. De uitdaging tot het leven 
met de verborgen melodie van de Bergrede ('artisans de 
paix') klinkt over grenzen van tijd en plaats heen. 
Bijdragen van drs. Huguette Jurriaanse (theologe en 
pianiste) en dr. Frans Vervooren ocd  (theoloog en 
ongeschoeid karmeliet) 
 
10.30:   opening/welkom 
10.45-11.45:  operafragmenten uit Dialogues des  

carmélites van Francis Poulenc: 
deel I: karmelitaanse spiritualiteit als 
uitdaging tot gratuite zelfgave. 

12.00-12.45:  eucharistieviering t.g.v. 
kerkpatroonsfeest H. Pastoor van Ars 

13.00- 14.00:  lunch 
14.00-15.00:  deel II: Tijdloze grensgangers in 

anonieme solidariteit als vredesproject: 
karmelietessen van Compiègne (1794) 
en trappisten van Tibhirine (1996) 

 
U kunt zich aanmelden uiterlijk 1 augustus bij 
c.montes@hetnet.nl of 070-3257269 
Deelname is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. 
 

LEERHUIS ARS najaar 2023: Thema: ‘Het geheim 
van Jezus van Nazaret’ 

In zijn (vertaalde) boek ‘Het geheim van Jezus van 
Nazaret’ (2022) heeft Eugen Drewermann (1940) op 
inzichtelijke wijze zijn benaderingen van de 
evangelieverhalen gepresenteerd, na een leven lang 
research en publiceren. Op openhartige wijze geeft hij 
inzicht in wat hij beschouwt als de essentie van het 
christelijk geloof. Iedereen die op zoek is naar een 
zinvolle omgang met bijbelse beelden die betrokken zijn 
op de wereld van nu kan stof tot mijmeren in deze 
overwegingen vinden. In het boek opent de auteur een 
ruimte van barmhartigheid in onze zo vaak genadeloze 
wereld. 
Alle parochianen zijn welkom; er zijn vooralsnog geen 
kosten aan verbonden, behalve de aanschaf van het 
boek. Het Leerhuis is oecumenisch.  
 
Begeleiding is door pater dr. F. Vervooren, ocd.  
Data: dinsdagen 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 
december van 14.00-16.00. Informatie bij 
c.montes@hetnet.nl; aanmelding niet nodig. 
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ARS Kroniek 

Theo Segers 
Overleden op 12 april 2023 in de leeftijd van 102 jaar. 
Hij trouwde op latere leeftijd met Ria. Samen hebben ze 
veel lief en leed gedeeld en hun 70-jarig huwelijk mogen 
vieren. Theo was sportief, golfde nog op hoge leeftijd. 
Hij ging met zijn tijd mee en wist ook veel van moderne 
communicatiemiddelen. Het afscheid met een woord en 
gebedsdienst in de Ars kerk vond op 20 april plaats o.l.v. 
diaken Kuhlmann. 
 
Lily van der Zalm - Koster 
Overleden op 3 juni 2023 in de leeftijd van 86 jaar. Lily 
groeide op als oudste van het Haags gezin Koster met 
vijf dochters. Ze had een sterk rechtvaardigheidsgevoel 
en nam het vaak op voor kwetsbare medemensen. Lily 
werd verpleegkundige. Toen haar al getrouwde zoon 
door een val van het dak in een rolstoel terecht kwam, 
nam zij de zorg voor hem op zich. Door het werk van 
haar man woonde zij een fors deel van haar leven in 
Arnhem. Na zijn overlijden kwam ze met haar zoon 
terug naar Den Haag. Daar kon zij zelf wonen in een 
appartement boven Waldeck State, de zorglocatie van 
Middin waar haar zoon woonde. Ook tijdens een 
ernstige ziekte die snel vat op haar nam, bezocht ze hem 
nog dagelijks om te helpen met eten. Ze was heel 
betrokken geraakt bij de bewoners en het personeel van 
Waldeck State en dat was bij haar uitvaart goed 
merkbaar.   
 
Aad van Leeuwen 
Overleden op 13 juni in de leeftijd van 91 jaar. Samen 
met zijn vrouw Bep Ammerlaan had hij drie zonen. Hij 
was een tuinder in hart en nieren, het bedrijf had hij 
overgenomen van zijn vader. Hij was een echte 
familieman, deed alles voor zijn gezin. Aad en Bep 
waren trouwe kerkgangers van de Pastoor van Ars, maar 
de coronacrisis maakte daar een eind aan. Zij bleven via 
de livestream wel betrokken bij de parochie. Op de 
rouwkaart stond vermeld: Voorgoed uit ons midden, 
maar nooit uit ons hart. Op vrijdag 23 juni 2023 hebben 
we teruggeblikt op zijn leven in een dienst van woord en 
gebed in het crematorium Ockenburg, waarin diaken 
Kuhlmann voorging. 
 
Riet van der Lans – Barendse 
Overleden op 2 juli 2023 in de leeftijd van 84 jaar. Riet 
was het zesde van acht kinderen, een echte 
tuindersdochter. Haar vader teelde druiven en vanaf 
jonge leeftijd hielp Riet krenten en later oogsten. Het is 

niet vreemd dat ze ook met een tuinder trouwde en in 
haar huwelijk volop meehielp in de tuin, eerst in de 
tomaten en komkommers en later in de puntpaprika’s. 
Riet was ook een zorgzame moeder voor hun drie zoons. 
Ze was ook zeer gastvrij. Naast kaarten (met broer 
Henk) was puzzelen haar grootste hobby, in 5*-puzzels 
was ze een kei. Toen de kinderen het huis uit waren, 
verplaatste de zorg zich naar mensen in haar omgeving. 
Als vrijwilligster bij de Zonnebloem (25 jaar) en de 
koffiegroep in de Ars kerk bekommerde zij zich om de 
medemens. De laatste jaren speelden haar lichamelijke, 
en later ook haar geestelijke gezondheid haar parten. 
Desondanks behield zij haar grote gevoel voor humor. In 
het afscheid op 7 juli op crematorium Ockenburg ging 
diaken Van Adrichem voor. Bij het lied ’Langs het 
tuinpad van mijn vader’ zong echtgenoot Jan 
glimlachend mee. Ze waren op 1 dag en 1 maand na 60 
jaar getrouwd. 
 
Op 10 juli overleed Miep de Haan, geboren 15 juli 1930. 
De laatste jaren van afnemende gezondheid woonde zij 
weer in haar geboortestreek, nabij haar familie in 
Apeldoorn; ‘de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn 
vrij’ luidde de tekst op de kaart. 
 
Op 23 juli overleed na een kort ziekbed Lida Zondag, 
geboren 23 oktober 1925. Tot het laatst toe woonde ze, 
mede dankzij toewijding van buren en nichten en neven, 
zelfstandig aan de Jacques Urlusstraat. Daar woonde ze 
samen met haar eerder overleden zuster, die ze zeer 
miste. Beide waren actief als vrijwilliger in de Ars kerk. 
Het afscheid is op 31 juli 10.30 vanuit de Ars kerk. 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 

  070 - 325 72 69   
 pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl 
  www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  
NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars 

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  
NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars 
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