
 Ars Agenda november 2023 
 R.K. Parochie de Vier Evangelisten 

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 
 

H Missen in de Ars  

Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst)  Dag Tijd H Mis (of W&C-dienst) 

Za 17:00 H Mis / W&C  1e, 2e, 4e Do 10:00 H Mis en Rozenhoedje 

Zo 10:30 Hoogmis / W&C  3e Do 11:00 H Mis in Tabitha 

 

Woe 1 
 10.00 

19.00 

Allerheiligen 
H Mis in Emmaus 
H Mis in MED 

Do 2   
10.30 

 
 
 

12.00 

Allerzielen 
Requiemmis door pastoor T Kouijzer 
m.m.v. Gaudete 
voor de overledenen in de Ars-
gemeenschap in het afgelopen jaar 
Koffie en lunch 

Za 4 
17.00 

 

H Carlo Borromeo, bisschop van Milaan 
H Mis in Ars door pater Kristof, SVD 
m.m.v. Filipijns Koor 
voor Els van Schaik-de Gooijer 

Collecte Willibrordzondag 

Zo 5  
 

10.00-11.30 

31e Zondag door het Jaar 
Geen H Mis in Ars 
Kerk open voor gebed en kaarsje 

Di 7 14.00 Leerhuis o.l.v. pater F Vervooren, ocd  

Do 9 
 

9.30 
10.00 
11.00 

Wijding van de basiliek Sint Jan van 
Lateranen 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars voor George Carrière 
Katechese door pater Kristof, SVD 

Za 11 
17.00 

H Martinus van Tours, bisschop  
Woord en Communiedienst door diaken  
P Kuhlmann, voor levende en overleden 
weldoeners van de Ars 

Zo 12  
10.30 

32e Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pater F Vervooren, ocd 
m.m.v. Connection 
voor Els Stijnman-Koster, Nick Romijn, 
Paula en Louis ten Bosch-Kasbergen, 
pastoor Louis Berger, Miep de Haan, 
Antonia Blonk-de Ruyter, overleden 
ouders in den Bosch-van der Ende, 
overleden ouders van den Heuvel-
Honsbeek, grootouders Honsbeek-
Berefinger en overgrootouders 
Honsbeek-de Wit 

Do 16   
11.00 

H Margareth, Koningin van Schotland 
H Mis in Tabitha 
voor pastoor Erik Jan van Waasdijk 

Za 18 
 

17.00 

Wijding van de basilieken van Sint Petrus 
en Sint Paulus 
Woord en Communiedienst door diaken  
J van Adrichem, voor de stille armen in 
de parochie 

Wereld-dag van de armen  

Zo 19  
10.30 

33e Zondag door het Jaar 
Hoogmis door pastoor T Kouijzer 
m.m.v. Cantor 
voor Els Stijnman-Koster, Nick Romijn, 
Rob Schaepman, Lida Zondag, Joop 
Janse, Suzette en Fietje van der Haagen, 
Henk en Annie Barendse, Els van Schaik-
de Gooijer, Antje Koning, Karel en Riet 
Brouwer 

Wereld-dag van de armen  

Do 23   
9.30 

10.00 

H Clemens I, paus en martelaar 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars, voor Gerry Jousma        

Za 25 
 

        17.00 
 

H Catharina van Alexandrië, maagd en 
martelares 
H Mis in Ars door pater Kristof, SVD 
voor Aad Verdel 

Zo 26    
 

10.00 

Christus Koning 
Geen H Mis in Ars 
Gezamenlijke Mis in de Emmaus kerk 
voor overleden ouders van den Heuvel-
Honsbeek, grootouders Honsbeek-
Berefinger en overgrootouders 
Honsbeek-de Wit 

Do 30   
 

9.30 
10.00 

H Andreas, apostel, patroon van 
Constantinopel 
Rozenhoedje 
H Mis in Ars voor Leny Molleman 

 
Save the Date: zondag 10 december 

Na de viering (en ‘aangeklede’ koffie) van 2e 
Adventszondag is er rond 12/12.15 uur een concert 
door een fluitkwartet, waarvan (voormalig) parochiaan 
Kees Konings deel uitmaakt. Zij bespelen antieke 
instrumenten met een bijpassend oeuvre. Het concert 
duurt tot 13/13.15 uur. 
 
 

 
 

Katechese donderdag 9 november 11-12.15 uur. 
 
Leerhuis dinsdag 7 november 14-16 uur 
 
 
 
 
 

  



 

Do 2 nov 10.30-13.00 uur – Allerzielen in de Ars 

De viering van Allerzielen wordt dit jaar opgeluisterd 
door Gregoriaans koor Gaudete. Na de viering bent U 
hartelijk welkom voor koffie en lunch. U kunt 
misintenties voor de viering die dag (liefst per mail) 
opgeven bij Walterjillissen@gmail.com, dan wel 
telefonisch 06-29461754. U kunt zich bij hem ook 
aanmelden voor de lunch, uiterlijk 30 oktober.  

Wereld missiedag voor kinderen  

Op 8 oktober jl. verkocht Marije ten Bosch prachtige 
quilts, handwerken en puzzels uit de nalatenschap van 
haar oma Paula. Vanwege Wereld missiedag voor 
kinderen werd, in nagedachtenis aan Paula, de 
opbrengst daarvoor bestemd. Die opbrengst was niet 
mis: maar liefst 528 euro!! Hulde aan Marije en aan 
allen die hieraan bijdroegen! 
 
Gerarduskalender te koop à 10 euro: Er is een beperkt 
aantal beschikbaar: wie het eerst komt het eerst maalt! 

Ars kroniek 

Op 2 oktober overleed onverwacht aan de gevolgen van 
een hersenbloeding Els Stijnman-Koster. Geboren op 1 
april 1937 in een gezin van 4 kinderen. Vader was 
accountant in Bezuidenhout. Els koos voor het (kleuter) 
onderwijs en verdiende daarmee snel haar eigen 
boterham. Van jongs af aan was ze in kleding en uiterlijk 
zeer verzorgd. Toen ze haar man Herman, telg uit een 
bakkers-geslacht, ontmoette ging ook zij over naar het 
banketbakkers-vak: zij runde de winkel die ze openden 
in de Vlierboomstraat. In 1970 werd zoon Eric daar 
geboren, later verhuisden ze naar de Laan van 
Meerdervoort. De 2e wereldoorlog had grote impact op 
haar als kind gemaakt en zorgde ervoor dat ze van jongs 
af aan aandacht had voor anderen, in het bijzonder 
ouderen. Jarenlang organiseerde ze kerstdiners met 
ouderen, waar de verhalen uit de oorlog gememoreerd 
werden.  Met Herman overleefde ze de economische 
crisis van de jaren ’80. Tot na de volgende crisis in de 
jaren ‘90 met de ziekte en het overlijden in 1996 van 
Herman, de winkel moest sluiten. In Henk Vos vond ze 
snel grote troost, ze waren 20 jaar samen tot het 
overlijden van Henk in 2017.  Zowel haar eigen (klein) 
kinderen als die van Henk vonden aan de LvM een warm 
thuis. Els was altijd fit en actief, recent liep ze in Parijs 
nog 60.000 stappen! Ook in de Ars (en Paulus) kon altijd 
een beroep op haar gedaan worden. Ze was bij iedereen 
betrokken. Getuige haar laatste appje met de kinderen 
van Henk op diens ’verjaardag’ 15 augustus (Henk zou 
83 geworden zijn). Betrokken en dankbaar waren 

kernwoorden bij haar afscheid, waar naast het Ave 
Maria ook ‘Jezus was a sailor’ klonk (Leonard Cohen). 
Geloof hield haar op de been en positief, ondanks het 
verlies van dierbaren. Zoals pastor Kouijzer het 
verwoordde: Geloven is de hoop dat het leven nooit 
tevergeefs is; dat je daden er toe doen en blijvende 
waarde hebben. Het afscheid en de begrafenis vonden 
op zaterdag 8 oktober plaats op Westduin. 
 
Op 7 oktober overleed onverwacht Nick Romijn, 65 jaar 
oud, zoon van Kees, nestor in de Ars. Nick was de enige 
zoon in het gezin van Kees en Greetje, met zussen Ineke, 
Erna en Therése. Hij had een intense band met zijn 
moeder, hij woonde praktisch bij haar, kookte elke dag 
etc. Hij was een kei in natuurkunde, zeer technisch 
onderlegd. Auto’s vormden geen geheim voor hem. Bij 
Starlift kreeg hij al gauw een eigen vrachtwagen. Toen 
hij 15 jaar geleden door een val van de trap ernstig 
hersenletsel opliep kwam hij na revalidatie in 
Berkendael weer bij Greetje wonen, vlak naast vader 
Kees: 3 zwakke schakels die samen een sterke schakel 
vormden zoals zus Erna het formuleerde. Het leven was 
niet altijd makkelijk voor hem, maar hij behield zijn 
humor en bleef begaan met anderen, ondanks zijn eigen 
pijn en verdriet. Na het overlijden van Greetje twee jaar 
geleden was wonen in Berkendael onvermijdelijk: 
dankzij een fantastisch team had hij daar een goede 
kwaliteit van leven. Naast verdriet om zijn plotselinge 
dood is er bij vader Kees ook dankbaarheid dat Nick hem 
niet overleeft. Nick had een bijzondere verbondenheid 
met het Joodse geloof en volk, daarom ging er een 
stukje thora mee in de kist en brandde op het altaar ook 
de 7-armige menora. Het Evangelie uit Lucas vormde de 
referentie naar de Joodse wortels van Jezus. Die door 
zijn dood en opstanding liet zien dat de dood niet het 
laatste woord heeft. Het afscheid waarin diaken van 
Adrichem voorging vond plaats op 16 oktober in de Ars 
waarna de begrafenis plaatsvond op Westduin. 
 
 

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars 

  070 - 325 72 69   
 pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl 
  www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  
NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars 

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  
NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten 
o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars 

 

mailto:Walterjillissen@gmail.com
mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/

